
                                                                                                                        

      Gemeentebrief  
              Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek                               

  4 april 2025                                       www.ontmoetingskerkkrimpen.nl                                         nummer 264                                                                

_______________________________________________________________________________________________ 

Redactie: Alie van Krieken en Erika Teeuwen, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl of 

zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl   Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 

 
Meditatief:  
 
Deze zondag staat Lucas 20 vers 9-19 centraal; 
waarin Jezus vertelt over de gelijkenis van de 
wijngaard waarin vertrouwen op de proef wordt 
gesteld; waarbij er meer sprake is van ruzie en 
moord.  
Heel herkenbaar in deze onrustige tijd in de 
wereld. Gelukkig mogen we ons vasthouden aan 
de hoop en vertrouwen op een betere wereld. 
Mooi gedachtegoed nu we leven op weg naar 
Pasen: we zijn op weg naar een nieuwe wereld, 
mogen een nieuwe start maken.  
Zelf zing ik momenteel mee in een Paastour met 
Gerald Troost en vond ik onderstaand nummer 
van hem heel troostrijk en hoopvol.  
Ondanks alle ellende bij ons en in de tuin van 
Gethsemane mogen we blijvend vertrouwend op 
weg gaan naar Pasen. 
 
Kijk Naar Het Kruis 
Gerald Troost 

Volk door woestijnen 
Volk van de slaven 
Volk van de uittocht 
Een zoektocht, 
in een zee van zand 
Volk van profeten 
Van onheil en oorlog 
Volk van beloften 
Van vrede in het nieuwe land 

Kijk. Kijk naar het kruis. 
Kijk naar de Koning, 
die kwam om een knecht te zijn. 
Kijk. Kijk naar het Lam. 
Geslacht en geslagen. 
Hij streed in een donkere tuin van pijn 
 
Volk van de getto's 
Volk in de nacht 
Volk van het lijden 
Verstrooid en veracht 
Volk van mijn Redder 
 
 

 
 
 
De losprijs betaald 
Een offer voor zondaars 
In de boeken verhaald 
 
Kijk. Kijk naar het kruis. 
Kijk naar de Koning, 
die kwam om een knecht te zijn. 
Kijk. Kijk naar het Lam. 
Geslacht en geslagen. 
Hij streed in de tuin van pijn. 
Zijn grote macht, Zijn zachte stem, 
De liefde voor Zijn volk, 
Hij bereidt een nieuw Jeruzalem. 
 
Kijk. Kijk naar het kruis. 
Kijk naar de Koning, 
die kwam om een knecht te zijn. 
Kijk. Kijk naar het Lam. 
Geslacht en geslagen. 
Hij streed in de tuin van pijn. 
 
Kijk. Kijk in zijn ogen 
Een leven vol liefde 
Zijn handen zijn uitgestrekt 
Kijk. Kijk naar de tekens 
Vertrouw op Zijn woorden. 
Wat dood lijkt is opgewekt. 
 
Kijk. Kijk naar het kruis. 
Kijk naar de Koning, 
die kwam om een knecht te zijn. 
Kijk. Kijk naar het Lam. 
Geslacht en geslagen. 
Hij streed in de tuin van pijn. 
Zijn grote macht, Zijn zachte stem, 
De liefde voor Zijn volk, 
Hij bereidt een nieuwe Jeruzalem. 
 
Een fijne zondag gewenst 
Marie-José de Gier 
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Orde van dienst zondag 6 april 2025 
 

Het is al weer de vijfde zondag van de 40-
dagentijd. In deze dienst is mevr. ds. H. van 
Briemen uit Capelle aan den IJssel onze 
voorganger. In het blokje van de 
kindernevendienst is Wakkere Wendy weer terug 
om het verhaal voor de kinderen in te leiden. In 
de kerkzaal gaat het over loslaten en vasthouden, 
verliezen en toch winnen. We wensen elkaar een 
opwekkende dienst toe.  

Welkom / mededelingen – Zingen NLB 287:1, 2, 5 
Rond het licht dat leven doet - Bemoediging en 
groet - Zingen: NLB 1010: 2 en 4 Geef vrede 
Heer, geef vrede – Gebed - Woord van vergeving 
– Leefregel – Zingen: NLB 833 Neem mij aan 
zoals ik ben (2x Nederlands, 2 x Engels) – 40-
dagenproject kindernevendienst Een nieuwe dag; 
projectlied Een nieuwe dag; Wakkere Wendy is 
weer van de partij; terwijl de kinderen naar de 
nevendienst gaan zingen we: Wij gaan voor even 
uit elkaar - Schriftlezing: Mattheüs 10: 34 – 39 - 
Zingen: NLB 942: 1 en 3 Ik sta voor U in leegte 
en gemis – Preek - (Luister)lied: Thank you, Jesus 
– Dankgebed / voorbeden - Aankondiging 
collecten – De kinderen komen terug uit de 
crèche en de kindernevendienst – Slotlied: NLB 
904: 1 Beveel gerust uw wegen - Zegen 

 
 

Liturgisch bloemschikken;  
 

 
De hoeksteen, de rots die het fundament kan zijn, 
staat centraal in de schikking. Het kruis komt 
rechtop te staan  en de stenen, de hoekstenen, 
komen erom heen. Tussen de stenen komt een 
vaas met daarin een bloeiende tak als verwijzing 
naar een nieuw leven. 
 
Meditatieve tekst 
 
Het stenen fundament  
is als vruchtbare grond 
voor takken die vrucht gaan dragen. 

 
 
 
 

 

 

 
Wel en wee  

Vorige week woensdag is mevr. Greet Klip 
opgenomen in het ziekenhuis in verband met 
hevige buikklachten door galstenen.  

Dinsdag is ze geopereerd waarbij de galblaas is 
verwijderd om verdere klachten in de toekomst te 
voorkomen. Inmiddels is ze weer thuisgekomen 
uit het ziekenhuis om daar weer verder te 
herstellen.  

We wensen haar kracht, sterkte en een 
voorspoedig herstel.  

 
 

De bloemen van zondag 6 april zijn voor de 
heer K. van Rijswijk voor zijn verjaardag  
en na ziekenhuisopname. 
 

Seniorenmiddag 

Op donderdag 10 april om 14.00 uur is er 
weer een seniorenmiddag in ‘t Voorhof.  

Voordrachtskunstenaar Dorinde Smit 
Duyzentkunst uit Laren brengt een 
afwisselend programma over Annie M.G. 
Schmidt, getiteld ‘Levenslijntjes’. Haar 
bewogen leven en de veelzijdigheid van haar 
creativiteit komen aan bod. Ze schreef teksten 
voor cabaret, musicals, hoorspelen en zelfs 
het songfestival. En wie is er niet opgegroeid 
met Jip en Janneke, Abeltje of Pluk van de 
Petteflet?  Iedereen is welkom.  

Voor vervoer naar ’t Voorhof kan tot uiterlijk 8 
april contact worden opgenomen met Riet de 
Ridder via (0180) 512357 
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Maaltijd+ 11 april a.s. 
 
In SamenWijzer nr. 4 stond een stukje over de 
groothuisbezoeken van vorig jaar. Zoals toen ook 
al vermeld, is naar voren gekomen dat veel 
gemeenteleden het wel fijn zouden vinden om 
nog eens in een informele sfeer verder te praten 
over geloven in deze tijd. Binnen het pastorale 
team ontstond toen het idee van een „Maaltijd 
Plus“. Een maaltijd waarbij we eten en geloof met 
elkaar delen. 
 
Op vrijdagavond 11 april a.s. om 18.00 uur willen 
we met elkaar aan tafel gaan in de ontmoetings-
ruimte. Iedereen die dat kan, neemt eten mee 
voor een aantal personen. Tijdens de maaltijd 
zullen handreikingen gedaan worden voor 
inhoudelijke gesprekken rondom het jaarthema 
„Als nieuw“ i.c.m. de 40-dagentijd richting Pasen. 
Iedereen van jong tot oud is hierbij van harte 
uitgenodigd om aan te schuiven. Er wordt ook 
rekening gehouden met de kinderen, dus wees 
welkom! 
Aanmelden kan via deze link 
https://forms.gle/Tn3g3d7919UrYnCAA  
of via een lijst die hangt bij het koffieluik in de 
ontmoetingsruimte. 
 
Bij het opgeven wordt gevraagd voor hoeveel 
mensen u eten mee wilt brengen om te delen. 
Als het u niet lukt om iets mee te nemen, bent u 
uiteraard toch ook van harte welkom. 
We hopen een flink aantal mensen te kunnen 
verwelkomen die avond. We zien uit naar een 
goede, zinvolle èn gezellige avond! 
 
Het ’pastorale team‘ Ontmoetingskerk. 
Anke, Gertjan, Jan, Meanne, Quirine, Rianne 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Bezinningswandeling 

In de stille tijd voor Pasen, op zondag 13 april, 
vindt de jaarlijkse bezinningswandeling weer 
plaats. We willen met elkaar genieten van de 
stilte en de natuur. Onze dominee zal zorgen voor 
een inhoudelijk gedeelte tijdens de wandeling. U 
bent allemaal van harte welkom. We vertrekken 
na de kerkdienst en wandelen een mooie route 
van ongeveer 5 kilometer.  

Voor de kinderen wordt er tegelijkertijd een 
jachtseizoen met een paastintje georganiseerd. 
De deelnemers worden verdeeld over 2 groepen 
(of meer), de discipelen en de soldaten. Iedere 
groep heeft een spelleider. De spelleiders nemen 
een telefoon mee en gaan met hun groep op pad 
door de wijk. De discipelen moeten proberen uit 
handen te blijven van de soldaten die hen 
gevangen proberen te nemen. Regelmatig 
moeten de discipelen hun locatie delen zodat de 
soldaten weten waar ze ongeveer moeten 
zoeken.  

U kunt / jullie kunnen op 13 april gewoon, zonder 
aanmelding, mee lopen of mee spelen. Tot dan!  

Namens commissie V&T, Marian Landman, 
Martine van Leerdam, Rianne de Kwaadsteniet en 
Ellen van Westen.  

Aankondiging Collecteren 

Vanaf zondag zal er naast de QR-code op de 
beamer ook weer fysiek gecollecteerd worden 
voor de 1ste collecte. 

De 2de en eventueel 3de collecte blijft u gewoon 
bij de uitgang in de kruiken doen of via de QR-
codes. 

Per vak zal er een collectezak worden uitgedeeld 
door de diaken van dienst, deze zal van achter 
naar voren worden doorgegeven. 

Voorin de kerk neemt de diaken de collectezakken 
weer aan waarna deze worden verzameld op het  
offerblok voorin de kerk.  

Namens de Diaconie 

 
 
 

Voedselbank 
 
Het product voor april is: pakjes/potjes 
pastasaus. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

https://forms.gle/Tn3g3d7919UrYnCAA
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Save the date!  
 
Hemelvaartsdagontmoeting - wandelen, 
ontbijten en vieren met elkaar 
 
Het is nog even weg, maar deze is alvast voor in 
de agenda! Op donderdag 29 mei is het 
Hemelvaartsdag. Deze ochtend hebben we een 
gezamenlijke dienst met de Kerk aan de Lek. 
Deze dienst, die geleid wordt door beide 
voorgangers, begint om 9.30 uur in Kerk aan de 
Lek.  
 
Voorafgaand aan deze dienst organiseren we een 
mooie wandeling door het Krimpenerhout, 
waarvoor we om 7.30 uur verzamelen. Na de 
wandeling hopen we gezamenlijk met elkaar in ’t 
Voorhof te ontbijten; dit ontbijt start om 8.30 uur.  
 
We hopen op mooi weer en een gezellige 
ontmoeting met elkaar! Bent u/jij er ook bij? 
Eind deze maand ontvangt u meer informatie 
over de wandeling en het ontbijt en hoe zich kunt 
opgeven.    
 
             
 
 
 

 

 

Lezing  'De ziel van het Jiddische Lied' 8 
april in Rijnsburg afgelast 

 
Onlangs werd een uitnodiging voor 
bovengenoemde lezing onder uw aandacht 
gebracht. Van de werkgroep Kerk en Israël 
Katwijk/Leiden kwam gisteren het bericht dat 
Lucette van den Berg wegens omstandigheden 
helaas heeft moeten afzeggen.  
De avond in Rijnsburg op 8 april gaat helaas dus 
niet door. Het spijt me u dit te berichten.  
 
Met vriendelijke groet,  
namens de werkgroep Kerk en Israël 
Katwijk/Leiden 
 
 
 
 
 
SamenWijzer 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor 
SamenWijzer 40.6 over de periode13 april t/m  
1 juni 2025 uiterlijk zondag 6 april 2025 bij de 
redactie in te leveren. 
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Collecten 

 
Collectedoelen 6 april   

1ste Kerk in Actie - Zending, Golfstaten  

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke 
omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen 
en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de 
Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De 
eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed 
en kracht. Geef in de collecte en steun het programma Zending christenen in de Golfstaten en wereldwijd met 
bijbels, studiematerialen en trainingen om de boodschap van hoop in de Bijbel door te geven. Maak je bijdrage 
over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending Golfstaten of scan onderstaande QR-
code:  

Meer lezen? kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten  

 
 

2de Kerk  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. 

Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code: 

 

                                                          
3de EXTRA Collecte Kerk in Actie – Noodhulp Myanmar  

Een zware aardbeving heeft Myanmar diep getroffen. De schade is enorm, en de angst groeit: hulpverleners 
vrezen honderden doden en nog meer gewonden. Huizen, scholen en ziekenhuizen zijn ingestort. Hoeveel 
mensen liggen er nog onder het puin? Deze ramp treft een land dat al zwaar lijdt. Sinds de burgeroorlog in 
2021 sloegen 3,5 miljoen mensen op de vlucht. Al vóór de aardbeving waarschuwden de Verenigde Naties dat 
bijna 20 miljoen mensen – een derde van de bevolking – dit jaar afhankelijk zouden zijn van hulp. Nu is de 
nood nóg groter. Kerk in Actie helpt met haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood - en dus nu 
ook in Myanmar. We doen dit samen met onze partnerorganisaties ter plekke, met wie we in nauw contact 
staan. De hulp bestaat op dit moment vooral uit eerste levensbehoeften zoals onderdak, eten en schoon 
drinkwater. Helpt u mee? Samen kunnen we méér doen.  

Uw bijdrage voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp of scan onderstaande QR-code:  

Meer lezen? kerkinactie.nl                           Alle collectes van harte aanbevolen. 


