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Meditatief 
 
Kyrie  
In de afgelopen week werd de Holocaust 
herdacht. Het is tachtig jaar na de bevrijding van 
Auschwitz. Het ‘dit nooit meer’ kan intens klinken, 
maar de rauwe werkelijkheid van oorlog, geweld, 
discriminatie en uitsluiting komt dagelijks bij ons 
binnen.  
In deze week gedenken we ook de Watersnood 
van 1953. De verwoestende kracht van het water 
heeft blijvende littekens geslagen in ons 
samenleven. En telkens weer slaat de schrik ons 
om het hart bij natuurrampen en ellende die 
mensen over zich heen krijgen. Ons leven, ons 
samenleven is kwetsbaar. Het bestaan op deze 
aarde is kwetsbaar. Daarom deze week een Kyrie 
als meditatief.  
 

Eeuwige Getrouwe, 
Als de aarde breekt 

en diep verdriet ons hart verscheurt, 
wees niet ver. 

 
Als woorden tekort schieten 
en wanhoop ons verstikt, 

wees niet ver. 
 

Als de dood ons in het duister dompelt 
en de dag in nacht verkeert, 

wees niet ver. 
 

Als het schreeuwen tot de hemel klinkt 
en de stilte ons ontstelt, 

wees niet ver. 
 

Zie de pijn 
die van de aarde roept: 

de mensen in hun nood gevangen, 
ontworteld en uiteengeslagen, 

wanhopig hopend 
in hun verlorenheid. 

 
Draag ons meer dan ooit 

en sterk onze harten en onze handen 
om elkaar te dragen, 

om voor elkaar licht en hoop te zijn 
door alle tranen heen. 

 

 
 

Draag ons door de diepte heen 
en schenk ons aan elkaar 

in alle tederheid, 
met gulle handen 
en een warm hart. 

 
Dat Gij in ons 

en door ons heen 
uw ontferming laat opgaan 

over heel uw aarde. 
 

Gertjan Robbemond 
 
 

Veertigdagentijdkalender  

In het onlinemagazine Petrus van de PKN staat:  

“Ook dit jaar biedt Petrus voor de 
Veertigdagentijd een dagelijkse kalender aan, die 
je uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag 
even stil te staan. Voor elke dag is een korte 
overdenking beschikbaar, aangevuld met korte 
(gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten … 
Met het thema ‘Als nieuw!’ sluit de kalender aan 
bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 
2024-2025: ‘Als nieuw! Leven in het licht van 
Gods koninkrijk’. Samen verdiepen we ons op 
weg naar Pasen in thema’s als liefde, inkeer en 
het doorbreken van Gods licht in deze wereld.”  

Deze kalender is door middel van de volgende 
link gratis te bestellen: 
https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentij
dkalender/gratis-veertigdagentijdkalender/  

Mocht u niet over internet beschikken en wel een 
kalender willen ontvangen, dan kunt u dat aan 
mij doorgeven via 06 12544330. 
 
Bertha Welter 
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Orde van dienst 2 februari 2025 

In deze bijzondere dienst vindt het afscheid en 
(her)bevestigen van ambtsdragers plaats. 
Voorganger is onze predikant ds. Gertjan 
Robbemond.  

Moge er dankbaarheid zijn voor wat de 
vertrekkende ambtsdragers voor onze gemeente 
hebben betekend en voor het feit dat de nieuwe 
ambtsdragers hun taken willen overnemen. Een 
mooie, blije en inspirerende dienst gewenst!  

Woord van welkom – Aanvangslied: NLB 216 Dit 
is een morgen - Bemoediging en drempelgebed - 
Zingen: NLB 107:1 Gods goedheid houdt ons 
staande – Groet - Gebed om ontferming – 
Glorialied: Hemelhoog 617 Tienduizend redenen 
tot dankbaarheid - Gebed bij de opening van de 
schriften Moment met de kinderen; Kinderlied: 
Wijs en verstandig; kinderen gaan naar de 
nevendienst; zingen: Wij gaan voor even uit 
elkaar – Schriftlezing: I Koningen 3: 16 - 28 – 
Zingen: NLB 324 Wat vrolijk over U geschreven 
staat – Overdenking – Zingen: Lvdk 474 God 
roept ons, mensen in zijn dienst -                  

AFSCHEID, HERBEVESTIGING EN BEVESTIGING 
VAN AMBTSDRAGERS:                                    
afscheid ambtsdragers, zingen: NLB 885 Groot is 
uw trouw;                                      
(her)bevestiging van gemeenteleden; 
belijdenismoment van Elbert Eikelenboom; 
zingen: Hemelhoog 629 Heer, ik kom tot U; 
(her)bevestigingsvragen aan de ambtsdragers; 
met Gods zegen op weg; aanvaarding door de 
gemeente - Zingen: NLB 362: 1 en 2 Hij die 
gesproken heeft een woord dat gaat - 
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader - Aandacht 
voor collecten – De kinderen komen terug uit de 
nevendienst - Slotlied: NLB 675 Geest van 
hierboven - Zegen beantwoord met gezongen 
Amen 

 

 

  

 
Wel en wee 
 
Op zaterdag 1 februari is meneer de Gier jarig en 
op vrijdag 7 februari de heer de Paauw. 
 
We wensen beide heren een fijne dag en een 
mooi nieuw levensjaar toe. 

 
 

De bloemen van zondag 2 februari zijn voor 
familie Voogt voor het verzorgen van de 
koffie met lekkers op nieuwjaarsmorgen. 
 

Voedselbank 
 
Het product voor februari is wasmiddel. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

 
Opbrengst zangmiddag 

De zangmiddag van afgelopen zaterdag 25 

januari heeft een bedrag opgeleverd van 

ruim € 150,-! 

Het was een geslaagde middag, waar we 

met elkaar een flink aantal liederen 

hebben kunnen zingen. 

Alle mensen willen we hartelijk danken 

voor hun aanwezigheid en hun financiële 

bijdragen, waardoor we dit mooie bedrag 

naar onze Ontmoetingskerk hebben 

kunnen overmaken. 

  Jan de Korte en Jan van der Leeden 
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Collecten 
 

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt. 
 
Collectedoelen 2 februari 
 
1ste Kerk in Actie: Werelddiaconaat Ethiopië 

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door 
langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken 
daardoor afhankelijk van voedselhulp. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en 
veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. De Ethiopische kerk en 
hulporganisatie leert jongeren en vrouwen zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Ze leren 
vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren en nieuwe gewassen te verbouwen die bestand 
zijn tegen droogte. Ze gebruiken een weeralarm dat aangeeft wanneer je het beste kunt planten en 
oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met het opzetten van een bedrijf voor extra inkomsten. 
Met andere bronnen van inkomsten zijn ze minder kwetsbaar als de oogst tegenvalt. We bevelen 
de collecte van harte bij je aan! 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Ethiopië overmaken op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8007 37    Of scan de QR code voor collecte 1 
 

 
 
2de Kerk 

Uw bijdrage kunt u o.v.v. kerk overmaken op rekeningnummer 
NL63 RABO 0333 8006 56    Of scan de QR code voor collecte 2  

   
 

De diaconie 
 

 

 


