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Meditatief 
 
GEBED NA DE ZOMER  
God, nu de zomer bijna voorbij is,  
en een nieuw seizoen begint,  
danken wij U.  
Niet omdat we een fijne tijd hebben gehad  
en tot rust gekomen zijn  
- voor anderen gingen oorlog en onrust gewoon 
door.  
Niet omdat we van de zon hebben genoten  
- er zijn mensen door hitte of watersnood 
omgekomen.  
Niet omdat we bergen, zee en meren hebben 
gezien,  
onder de indruk waren van uw mooie schepping  
- anderen hadden geen geld  
of niemand om mee op vakantie te gaan.  
Niet omdat U ons op onze wegen hebt bewaard  
- er zijn ook mensen niet veilig thuis gekomen.  
Wij danken U, omdat U God bent,  
bij wie ons leven veilig is,  
wat ons ook overkomt.  
U, Heer bent goed en tot vergeving bereid,  
uw trouw is groot voor ieder die U aanroept,  
ook als wij U niet begrijpen.  
Wij loven U, omdat U liefdevol bent en genadig,  
geduldig, trouw en waarachtig,  
ook als van U geen antwoord komt.  
En wij bidden,  
niet om uw zegen over al onze activiteiten,  
maar dat U bij ons wilt wonen.  
Wijs ons uw weg, Heer.  
Geef ons een teken van uw goedheid.  
 
De zomer is inmiddels echt voorbij.  
Ik las dit gebed van Wim Houtman onlangs tijdens 
onze fietstocht in Frankrijk.  

Het sprak me aan: Ik geloof niet in Gods willekeur 
en ook niet dat God verantwoordelijk kan worden 
gehouden voor de situatie van mensen ver weg en 
dichtbij, zo divers en vaak zo schrijnend.  

 

 

 

Tegelijkertijd riep dit gebed ook (misschien aloude) 
vragen op: is een spontaan opkomend “Dankuwel 
Here God”, fietsend in de frisse morgenlucht, in 
een vredig landschap met zon en mooie wolken, 
dan zinloos? Kan ik (dan niet?) bidden om 
bijvoorbeeld een behouden thuiskomst – en toen 
dat gelukkig het geval was - er voor danken?  

En op een ander vlak: kunnen we als 
Ontmoetingskerk danken dat de vacatureperiode 
nu zo goed als voorbij is? - Er zijn kerken waar het 
minder voorspoedig verloopt.  

Gelukkig krijgen we zondag weer een eigen 
predikant bij wie we met onze vragen terecht 
kunnen. Al zal hij waarschijnlijk ook niet overal een 
antwoord op kunnen geven. We zien uit naar een 
mooie bevestigingsdienst en naar een goede tijd 
daarna!  

En daar mogen we toch een zegen voor vragen? 
Bertha Welter  

 
 

 
 
 

 

 

 

De bloemen van zondag 29 september zijn 
voor Hr.Tj. van der Kooi voor zijn verjaardag. 
En voor Mw. Robbemond en Ds. R. Maas. 
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Orde van dienst bevestigingsdienst 29 

september 2024 

In deze feestelijke dienst wordt ds. Gertjan 
Robbemond aan onze gemeente verbonden. De 
verbintenis wordt geleid door ds. Rob Maas die tot 
op dit moment consulent was. Ds. Robbemond zet 
na de bevestiging de dienst voort. Hij koos als 
thema: In het spoor van Jezus op weg gaan. 
Behalve organiste Elise Kreuk heeft de cantorij en 
de band Just4Fun een muzikale inbreng. We 
wensen elkaar een blije, hoopvolle en inspirerende 
dienst toe.  

VOORBEREIDING - Welkom   
Zingen: NLB 216 Dit is een morgen als ooit de 
eerste – Bemoediging en groet  
Zingen: NLB 281: 1 t/m 5 en 10 Wij zoeken hier uw 
aangezicht (in wisselzang met de cantorij)  Gebed 
om ontferming  
Zingen glorialied: NLB 304 Zing van de Vader die in 
den beginne  
VERBINTENIS: presentatie, opdracht, gelofte, 
verbintenis, handoplegging en zegenbede, 
aanvaarding door de gemeente  
Zingen: NLB362: 1 en 2 Hij die gesproken heeft 
WOORDEN VAN GOD EN MENSEN – Vredegroet  
Gebed bij de opening van de Schriften   
Aandacht voor de kinderen; zingen: Kinderopw. 4: 
Is je deur nog op slot?; De kinderen gaan naar de 
nevendienst; zingen: Wij gaan voor even uit elkaar  
Eerste Schriftlezing: Genesis 1: 1 – 5  
Zingen door de cantorij: NLB 322 Die chaos schiep 
tot mensenland; de gemeente zingt steeds de 
laatste twee regels mee  
Tweede Schriftlezing: Matteus 14: 22 – 33 Zingen: 
Opw. 789 Lopen op het water Overdenking  
ANTWOORD GEVEN - Meditatieve muziek  
Zingen: Opw. 769 Bouw uw koninkrijk  
Dankgebed en voorbeden;  
na acclamatie: zingen door cantorij en gemeente 
NLB 301k Kyrie eleison;  
stil gebed;  
zingen: NLB 1006 Onze Vader in de hemel  
Aandacht voor de collecte;  
de kinderen komen terug uit de crèche en de 
nevendienst  
Slotlied: Opw. 710 Gebed om zegen; halverwege 
een gesproken zegen – Wegzending en zegen, 
gezongen Amen.  

 

                                                                        
Wel en wee  

Mevrouw Anny van den Dool is verleden week 
vrijdag vanuit de Molenhoeve onverwacht weer 
opgenomen in het Erasmus MC vanwege hevige 
pijn. Men dacht aan hersenvliesontsteking, waar ze 
antibiotica voor kreeg. Afgelopen woensdag was de 
uitslag van de foto van haar rug gelukkig goed en 
de kweken wat betreft het hersenvlies zijn tot op 
heden negatief, wat een goed teken is. De pijn is 
nu onder controle. Het gaat langzaamaan gelukkig 
weer een klein beetje beter. Ze verblijft nog in het 
Erasmus MC. We wensen haar (en ook haar man 
en de (klein)kinderen) sterkte en vertrouwen en 
hopen met hen op een voorspoedig herstel.  

Een kaartje als teken van medeleven en 
bemoediging kan verstuurd worden naar het 
huisadres in Lekkerkerk.  

Komende week hopen de volgende 
70+gemeenteleden jarig te zijn:  

Dinsdag 1 oktober mevrouw N.J. van der Kooi- van 
Tiel en mevrouw G. De Jong – Trouwborst. 
Woensdag 2 oktober mevrouw G. Wagemakers – 
de Groot. Bij deze alvast van harte gefeliciteerd, 
een mooie dag en een goed nieuw levensjaar 
gewenst 

Najaarsbeurs Kerk aan de Lek 
5 oktober 2024, 10u00 – 15u00, talentenveiling 
14u00 
U wordt van harte uitgenodigd voor de 
najaarsbeurs van de Hervormde Gemeente 
Krimpen aan de Lek, aanstaande zaterdag vanaf 
10:00 uur in ´t Voorhof. Er is van alles te beleven! 
Zo zijn er een rommelmarkt en een boekenmarkt. 
Vanuit de keuken worden verschillende lekkernijen 
verkocht. Ook kunt u diverse zelfgemaakte 
artikelen kopen, zijn er leuke spellen te doen en is 
er voor de kinderen een knutseltafel. Om 14:00 uur 
wordt een talentenveiling gehouden. De opbrengst 
van de najaarsbeurs is voor de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voedselbank 
 
Het product voor september is koffie. 
U kunt de producten in de kerk 
inleveren. 
 



3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actiefoto's talentenveiling 
 
Na een zeer geslaagde talentenveiling, komt de 
gemeente in actie. Er worden auto- en motorritjes 
gepland, ramen worden gezeemd en tuinen 
worden onderhouden. Allemaal leuke, verbindende 
activiteiten. 
Het lijkt de kerkenraad leuk om hier iets van terug 
te zien. Daarom zouden we jullie willen vragen om 
de activiteit in foto's vast te leggen. We zijn 
benieuwd! 
 
We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om 
de foto's te verzamelen, zodat we deze 
bijvoorbeeld bij een KoffieXL te laten zien. We 
horen graag wie dit zou willen doen! Als dit bekend 
is, zullen we doorgeven waar de foto's kunnen 
worden ingeleverd. 
 
 
De Ontmoetingskerk van de toekomst 
 
Op de gemeenteavond en tijdens de picknick 
hebben we gesprekken gevoerd met verschillende 
gemeenteleden over de toekomst van onze mooie 
kerk. Om zoveel mogelijk input te verzamelen, 
hebben we ook een online enquête gemaakt. We 
zouden het fijn vinden als zoveel mogelijk mensen 
deze enquête willen invullen, zodat we dit mee 
kunnen nemen in de visie en het beleidsplan. De 
enquête is te vinden via: 
https://forms.gle/G2rUjkpAai57rHUB9 
 
Alvast bedankt! 
 

 

 

   

Collecten 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om 
uw gift in te doen. 

Tevens blijft het aanbevolen om geld 
over te maken. Bij voorbaat bedankt.  

Collectedoelen 29 September.  

1ste Protestantse kerk Missionair 
werk Een van de speerpunten van een 
toekomstgerichte Protestantse Kerk is 
samen met jongere generaties 
optrekken op het gebied van 
zingevingsvraagstukken. Niet door 
automatisch te verwachten dat 
jongeren een kerk komen 
binnenstappen, maar daar te zijn waar 
jongeren zélf zijn. Daarom is de 
Protestantse Kerk betrokken bij festivals 
als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij 
uitstek plekken waar jonge zinzoekers 
elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk 
wil voor hen een vindplaats van geloof, 
hoop en liefde zijn. Met je gift in de 
collecte steun je het missionaire werk 
van de Protestantse Kerk, zoals het 
optrekken met jonge zinzoekers. Van 
harte aanbevolen.  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Missionair werk overmaken op 
rekeningnummer 
NL10RABO0333800737 

Of scan de QR code voor collecte 1  

 
 
    
2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Kerk overmaken op rekeningnummer 
NL63RABO0333800656      
Of scan de QR code voor collecte 2  
 

 
    
De diaconie 
 

https://forms.gle/G2rUjkpAai57rHUB9

