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Meditatief 
 
Ik geloof.........hoe vaak zeggen we dat? 
Bewust of onbewust waarschijnlijk heel vaak. In 
het boekje "Dagelijkse broodkruimels " las ik het 
volgende: 
 
Wat geloven is! 
 
Geloven is weten en stellig vertrouwen, 
Als de storm niet verstilt toch je huis blijven 
bouwen, 
Als de regen niet komt toch je zaad blijven 
strooien, 
En wanneer je niets vangt toch je netten uitgooien. 
Als de olie op is toch de koeken nog bakken, 
Als de vijand met meer kijkt niet je zwaard laten 
zakken,  
Je zegeningen tellen; je gaven ontplooien, 
Want wat God begint zal Hij zeker voltooien. 
 
Christina de Ruiter. 

 
Orde van dienst 22 september 2024 

Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht heeft “Een 
open deur” als thema van deze dienst gekozen.  

We wensen elkaar een dienst toe waarin we ons 
welkom voelen en gesterkt worden voor de 
komende week.  

Welkom - Intochtslied NLB 72 : 1 en 6 Geef Heer, 
de koning uwe rechten   
Stil gebed, bemoediging en groet;  
Zingen: NLB 72 : 7 Laat ons de grote naam 
bezingen   
Zingen als verootmoediging: NLB 574 Glorie zij U, 
Christus  
Zingen: NLB 911 Rots waaruit het leven welt 
Gebed om de H. Geest – Aandacht voor de 
kinderen; lantaarntje aansteken;  
Kinderlied Evang. Lb 452 Jezus is de Goede herder   
Schriftlezing: Openbaring 3: 7-13  
Zingen NLB 793 Bron van liefde, licht en leven 
Verkondiging met als thema: Een open deur  
Luisteren 
Zingen: Joh. de Heer 769 Vol verwachting blijf ik 
uitzien (via beamer)  
Dankgebed en voorbeden  
Aandacht voor de collecten - Slotlied NLB 146C: 1, 
3 en 7 Alles wat adem heeft love de Here   
Zegen. 

 

 
 
Adreswijziging 
Via deze weg wil ik graag een adreswijziging 
doorgeven. Ik moest eraan denken omdat mijn 
verjaardagskaart nog bij mijn ouders werd 
bezorgd, maar ik ben inmiddels verhuisd.  
Sinds 1 juni ben ik gaan samenwonen. Ik woon op 
Andante 16, 2925 AB, Krimpen aan den IJssel. 
Daar woon ik samen met mijn vriend Bas van 
Winsen.  
 
Groetjes, Iris van Arendonk  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bloemen van zondag 22 september zijn 
voor Mw. Nieuwenhuizen -v.d. Berg 
voor haar verjaardag morgen. 

  

Voedselbank 
 
Het product voor september is koffie. 
U kunt de producten in de kerk 
inleveren. 
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Wie wil er bakken? 

 
Allereerst namens Agnes, ondergetekende en 
ongetwijfeld alle mensen die er van hebben 
kunnen snoepen, hartelijk dank voor al die 
lekkere taarten, cakes, kruidkoek, boterkoek 
enz. enz. die werden aangeleverd voor de 
talentenveiling en de dag daarna het taartenbuffet 
voor de startzondag. Wat was er een enorme 
sortering. 
 
Ik durf het bijna niet te vragen zo snel alweer maar 
we zouden heel graag met de bevestiging van onze 
nieuwe dominee Gertjan Robbemond op 29 
september, weer zo’n mooi buffet bij de koffie voor 
elkaar willen krijgen. U voelt hem al aankomen, wie 
wil er voor die dag iets lekkers bakken? 
 
Aanmelden kan bij José Lankhaar tel. 0615468183 
 
Alvast hartelijk dank, José. 
 
Wel en wee  

De rugoperatie van mevrouw Van den Dool is 13 
september voorspoedig verlopen en volgens de 
chirurg goed geslaagd. Het gaat nu stapje voor 
stapje beter met zitten en lopen, echter met 
rollator en begeleiding. Afgelopen donderdag is ze 
vanuit het ziekenhuis naar de Molenhoeve in 
Bergambacht gegaan om enige tijd te revalideren. 
We wensen haar sterkte, geduld en een 
voorspoedig herstel. Het adres is: Jan 
Blankenstraat 37, 2861 BZ Bergambacht 

Op 23 september is mevrouw A.J. Nieuwenhuizen - 
van den Berg jarig. En op 27 september de heer T. 
van der Kooi. We wensen hen beide een fijne dag 
en een mooi nieuw levensjaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Collecten 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw 
gift in te doen. 

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 22 september 
 
1ste Kerk in Actie Zending  

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal 
belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is 
er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van 
de samenleving. Als zij er weer is kan ze 
haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden 
aan mensen die zijn getroffen door geweld 
of moesten vluchten, ongeacht afkomst of 
geloof.  

Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie 
verwoeste kerken in Syrië weer op te 
bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop 
voor de toekomst! 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Zending overmaken op rekeningnummer 
NL10RABO0333800737  

Of scan de QR code voor collecte 1  

 
 
    
2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rekeningnummer 
NL63RABO0333800656      
Of scan de QR code voor collecte 2  
 

 
    
 
De diaconie 
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Bevestigingsdienst 29 september 
 
Volgende week zondag, 29 september, is de bevestigingsdienst van onze nieuwe dominee. 
Onze externe contacten en familieleden en vrienden van Gertjan en Karin hebben vijf weken geleden 
onderstaande uitnodiging ontvangen. U ziet: ook een kerkraam op de voorkant, in lijn met de uitnodiging 
voor het afscheid van Luci. Zo benadrukken we de doorgaande lijn:  
er is toekomst voor onze gemeente en God gaat met ons verder. Het is de uitdrukkelijke wens van Gertjan dat 
het niet zo zeer een dienst is voor de gasten, maar vooral voor en door gemeenteleden. 
Daarom werken er veel mensen mee aan de dienst: de huisband speelt, de cantorij zingt en er hebben nog 
meer gemeenteleden een rol. U bent dus van harte welkom en hoeft zich natuurlijk niet aan te melden. 
Gewoon komen: we rekenen op een volle kerk! Marianne van der Bas 

 
 


