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Meditatief  

Na vele weken van lezen over alle aanwezige 
talenten kan het eigenlijk niet anders dan nog 
even nadenken over talenten zoals in 
onderstaand gedicht. Ik wens u een mooie 
(talenten)dag toe met elkaar! 
(Alie van Krieken) 
 
Dansen en zingen, 
Maken van mooie dingen, 
Luisteren en geduld, 
Vergeven van schuld, 
Een goed gesprek, een luisterend oor, 
Vrolijk zingen in een koor, 
Lekker koken, samen eten, 
Aandacht voor zieken niet vergeten,  
Even op bezoek met een boeketje 
Of samen wandelen als verzetje, 
Handje helpen in de kerk, 
Goede contacten op het werk, 
Bakken van een lekkere taart, 
Autoritje door de waard,  
Liefde voor mens en dier, 
Elkaar bijstaan met plezier, 
Delen en krijgen met elkaar 
Het lijkt zo gewoon, nietwaar, 
Maar dat waar je goed in bent 
Is een door God gegeven talent, 
Door het delen van jouw talent 
En bijzonder zijn zoals je bent 
Heeft het leven zoveel waarde 
En maken we samen een mooiere aarde.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                        
Orde van dienst 8 september 2024 

Op deze startzondag gaat ds. M.A. van der Sar 
voor uit Dordrecht. We wensen elkaar een dienst 
toe die ons begeestert om in het nieuwe seizoen 
actief te zijn.  

Orgelspel – Mededelingen – Zingen: Psalm 100: 1 
en 2 Juich Gode toe, bazuin en zing - Onze hulp 
en groet - Gebed om ontferming - Glorialied: 
Psalm 23b: 2 en 3 De Heer is mijn herder - Gebed 
bij de opening van de Bijbel - Schriftlezing: Psalm 
100 – Zingen: Psalm 100: 3 en 4 Treed statig 
binnen door de poort - Schriftlezing: Johannes 9: 
1-7 – Zingen / luisteren: NLB 925 Wek mijn 
zachtheid weer (via beamer) – De kinderen gaan 
naar de nevendienst – Verkondiging – Zingen: 
Oude Liedboek 487: 1 en 3 De Heer heeft mij 
gezien – Gebeden – Aandacht voor de collecten – 
De kinderen komen terug uit de nevendienst - 
Zingen: NLB 834: 1, 2 en 3 Vernieuw Gij mij, o 
eeuwig licht - Zegen  

 

 

 

De bloemen van zondag 
8 september zijn voor de heer J. Klerk, 
nog voor zijn 80-ste verjaardag.  

Seniorenmiddag  

Donderdag 12 september om 14.00 uur is de 
eerste seniorenmiddag van het nieuwe seizoen 
in ’t Voorhof.  

Mevrouw Heidi Looy uit Reeuwijk vertelt over 
de Stichting Natuurlijk Heidi.  

Deze stichting is opgericht om eilandjes in de 
Reeuwijkse plassen te beheren en behouden. 
d.m.v. flora- en faunabeheer.  

Ook brengt ze iemand mee die eendenkorven 
vlecht. 

Heeft u vervoer nodig, dan kunt u tot uiterlijk 
10 september bellen naar Riet de Ridder 
telefoon: (0180) 512357 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl
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TALENTENVEILING 7 september 2024 

TALENTENVEILING 7 september 2024  

10.00 – 15.30 uur  

Er kan maar één bericht het laatste zijn en dat is dit stukje van vandaag, dat van vorige week was 
dus het een-na-laatste. Excuses voor de verwarring.  

Zaterdag 7 september 2024 is het dan zover. Om 10.00 uur gaan de deuren van de Ontmoetingskerk 
open.  

De kinderbingo, met geweldige prijzen, begint om 11.30 uur. Misschien ’s middags nog een tweede 
ronde. Wees dus alert.  

Er kan die dag geknutseld worden, je kunt weer een keer geschminkt worden en je kunt je slag slaan 
bij enveloppen trekken met als motto ’niet altijd, maar wel vaak prijs’. Om 15.30 uur begint de 
trekking van de loterij direct gevolgd door de talentenveiling van activiteiten en klussen. Wat wordt 
er allemaal onder de hamer gebracht?  

Een lekker kopje koffie/thee mét gebak bij iemand thuis, ergens kaasfonduen, complete diners, 
autotoertochten inclusief maaltijd, motorrijden (ter geruststelling: u rijdt niet zelf, maar zit achterop) 
en een rondleiding door hét Sinterklaasmuseum van de Krimpenerwaard. Of wat dacht u van een 
paardrijles op Tinker Joe, een ritje op shetlander Dribbel of wordt eindelijk uw tuin onder vakkundige 
handen genomen. En nog meer. U mag deze veiling niet missen.  

Natuurlijk is er van alles te eten en te drinken. In de wandelgangen wordt gefluisterd over serieuze 
trainingskampen van sommige sjoelfanaten om hoe dan ook sjoelkampioen van de Ontmoetingskerk 
te worden. Ik heb nog steeds geen idee wie hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Ik ben een 
leek op dit gladde terrein en vanuit het sjoelerskamp zwijgt men als het graf.  

Er is een rommelmarkt met nette én gewassen kleding, boeken en mooie woonaccessoires. Er is een 
kunstkraam waar zeer bijzondere stukken te koop zijn. Hebben de door u met veel liefde en geduld 
grootgebrachte planten de zomervakantie overleefd? Zo nee, heel vervelend, maar dan u treft het 
enorm, want er is een natuurkraam, waar u stekjes en planten (waaronder schitterende 
ananasplanten) kunt kopen. Bent u nog steeds tevreden over het fysieke welzijn van uw flora, dan is 
een nieuwe pot sowieso een leuk gebaar naar uw groene metgezellen. Bovendien geldt hoe meer 
planten, hoe meer vreugd.  

Graag ook nog even uw aandacht voor de intekenlijsten in de ontmoetingsruimte. U kunt zich 
opgeven voor ‘Happen en Trappen’, ‘Frites mét snack’ of ‘Spelletjesavond om nooit te vergeten’.  

Op het voorplein van onze kerk aan de Hoofdstraat komen diverse kramen, tafels en stoelen te 
staan. Hier is dus geen ruimte om uw fiets of ander vervoermiddel te stallen. Dat kan aan de 
achterkant van de Ontmoetingskerk of natuurlijk elders in de omgeving.  

Graag tot zaterdag 7 september. 

Namens de talentenveilingcommissie, Sicco Kooistra  
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Op zaterdag 21 september vind de jaarlijkse Tour 

d’Oranje van Youth for Christ plaats.  

Jongerenwerkers en jongeren fietsen 50 kilometer 
door de Krimpenerwaard. De Tour d’ Oranje is 
een sponsor- fiets tocht, om geld op te halen voor 
het jongerenwerk in de Krimpenerwaard.  

Wil je ook mee doen en helpen? Geef je op, om 
mee te fietsen en sponsors te zoeken. Het wordt 
een gezellige dag fietsen met pauzes bij de 
verschillende inloopplekken.  

Ben je niet in de gelegenheid om zelf mee te 
doen, dan zijn we erg blij, als u/je een van de 
fietsers sponsort.   

Meer informatie is te vinden op 
https://supp.to/yfc-krimpernerwaard24 of scan de 
QR code op de poster! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wel en wee  

Vrijdag 13 september a.s. zal mevrouw Van den 
Dool een ingrijpende operatie aan haar rug 
ondergaan. In februari 2023 is de pijn ontstaan 
en sinds die tijd is ze door die rugpijn erg beperkt 
in haar dagelijkse doen en laten. We hopen dat 
de operatie voorspoedig zal verlopen en zal 
slagen. We wensen haar en haar man sterkte, 
vertrouwen en goede moed. 

Vorige week woensdag heeft Janneke Boer door  
een val met haar mountainbike haar onderarm 
gebroken. Met een operatie is de breuk weer 
hersteld. Verder herstel gaat wel wat tijd kosten 
maar Janneke heeft er alle vertrouwen in. We 
wensen haar een voorspoedig herstel.  

Greta Wagemakers is onlangs opnieuw gevallen 
en heeft haar andere heup gebroken. Ze is 
ondertussen geopereerd. Ze stelt bezoek en 
kaartjes erg op prijs. Ze is verhuisd naar kamer 
242 in de Crimpenersteyn’  

 

Lieve gemeenteleden,  

De tijd gaat snel, ik ben alweer aan de laatste 
maand begonnen hier. Inmiddels heb ik een 
goede baan in Delft gevonden, per 1 september. 
Toch zal ik nog een aantal bezoeken afleggen in 
Krimpen aan de Lek. Mochten er mensen zijn die 
dat nog op prijs stellen, neem dat even contact 
op, schroom niet!  

Vriendelijke groet, Ester van Dijk  
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Startzondag - herinneringen doorgeven 

'Als nieuw' is het thema van het nieuwe 
kerkelijk jaar. In het kader van het jaarthema 
willen we herinneringen doorgeven aan een 
nieuwe generatie. Daarom vragen we alle 
oudere gemeenteleden om een (klein) 
voorwerp mee te nemen, waar ze een 
herinnering aan hebben van vroeger. Denk 
bijvoorbeeld aan een casettebandje, een 
kroontjespen, een spelletje, een leesboekje, 
een foto o.i.d. Hier hangt u een kaartje aan 
waarop u iets vertelt over het voorwerp. Op 
25 augustus en 1 september worden kaartjes 
uitgedeeld, maar een eigen kaartje mag ook. 
Op de startzondag staat een mand klaar waar 
de voorwerpen in gedaan kunnen worden. 
Deze worden dan tijdens de dienst uitgedeeld 
aan de kinderen in de kerk. Een mooie 
manier om een voorwerp en een herinnering 
een nieuw leven te geven. 

Doet u mee? We hopen op veel mooie 
herinneringen 

 

Collecten 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw 
gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 8 september 

1ste Protestantse kerk Jong Protestant ( JOP)  

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die 
jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat 
ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht 
op hen hebben. De Protestantse Kerk 
ondersteunt gemeenten om aantrekkelijk te 
zijn voor jongeren door het aanbieden van 
seizoenspakketten. Deze pakketten bevatten 
methoden, spellen en werkvormen voor 
jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf 
pakketten: voor jonge kinderen, oudere 
kinderen, tieners, jongeren en intergeneratief 
kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in 
samenwerking met lokale gemeenten en 
worden steeds opnieuw aangevuld. Met je 
gift in de collecte steun je het programma 
‘Jonge Generaties’ van de Protestantse Kerk 
om jongeren te betrekken bij geloof en kerk. 
Van harte aanbevolen  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. JOP 

overmaken op rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8007 37  
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
 2de Diaconie  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Diaconie overmaken op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8007 37 

Of scan de QR code voor collecte 2 
 

 
    
 
De diaconie 
 


