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Meditatief 
 
Onlangs waren wij op vakantie in Griekenland. 
We kwamen aan in Thessaloniki. Zo’n 100 km 
daar vandaan, in Chalkidiki, een onderdeel van de 
regio Centraal Macedonië, in het noorden van het 
land, hebben we veel gewandeld. Op een zondag 
liepen we tijdens één van die dagtochten via de 
Petrus-rots naar de Paulus-kapel. Naast die kapel 
is een bron. Volgens de overlevering heeft Paulus 
op een rots geslagen en God om water gevraagd. 
Weer terug in de plaats waar we gestart waren, 
Elia genaamd, zagen we aan de strakblauwe lucht 
een klein wolkje, “als een mans hand”. Bijbelse 
voetsporen met een knipoog :-) 
 
Tijdens de meeste wandelingen liepen we langs 
begroeide berghellingen en door weidse dalen: 
een stukje van de grootsheid van de schepping. 
Regelmatig zongen enkele regels van een oud lied 
in mijn hoofd: “Op bergen en in dalen, ja overal is 
God. Waar wij ook immer dwalen of toeven daar 
is God. … Omlaag en hoog verheven, ja overal is 
God.” 
Die bergen en dalen waren daar voor ons letterlijk 
aanwezig. 
In het gewone leven zijn er, in figuurlijke zin, ook 
bergen en dalen. 
Dat we allemaal ook dán de aanwezigheid van 
God mogen ervaren. In een lied, in de stilte, in 
een gebed, in de natuur, in een medemens … hoe 
dan ook. 
 
Bertha Welter  
 

 
 

 
Orde van dienst zondag 30 juni 2024   

 
Tijdens deze viering wordt het Heilig Avondmaal 
bediend. Voorganger is ds. H.J. van Maanen uit 
Lopik. We wensen elkaar een zegenrijke dienst 
toe. 
 
Orgelspel – Welkom - Zingen: NLB 23b: 1, 2, 4 
De Heer is mijn herder - Stil gebed, bemoediging, 
groet – Zingen: NLB 23b: 5 De Heer is mijn 
herder – Kyriegebed - Glorialied: NLB 305 Alle eer 
en alle glorie - Gebed opening van het Woord – 
De kinderen gaan naar nevendienst; zingen: Wij 
gaan voor even uit elkaar - Schriftlezing: Hosea 6 
en Matteus 9:9-13 – Zingen: NLB 837: 1 Iedereen 
zoekt U – Verkondiging – Meditatief orgelspel – 
Zingen: NLB 833 Neem mij aan zoals ik ben - De 
kinderen komen terug uit de nevendienst – 
Voorbede – Nodiging – Tafelgebed; zingen: NLB 
405: 1 Heilig, heilig, heilig; Onze Vader - Lied: 
NLB 840 Lieve Heer (via beamer) - Delen brood 
en wijn – Dankgebed - Zingen: NLB 425 Vervuld 
van uw zegen – Zegen, met gezongen ‘Amen’ - 
Collecte bij de uitgang. 

 
Wel en wee 
 

Michiel van Hulsteijn is na een verblijf in het 
ziekenhuis weer terug in Avanze, de 
revalidatielocatie van Laurens (‘s-Gravenweg 355, 
2905 LC Capelle aan den IJssel). We hopen dat 
hij daar kan werken aan zijn herstel en wensen 
hem en zijn vrouw El sterkte en alle goeds. 

 
Agnes en Eric Huizer hebben afgelopen zaterdag 
gevierd dat ze 9 maart jl. 12,5 jaar getrouwd 
waren. Alsnog van harte gefeliciteerd en nog vele 
goede jaren gewenst. Bloemen

De bloemen van zondag 30 juni zijn voor 
de heer J. Siebenga, voor zijn verjaardag. 
Er is zondag 30 juni nog een bos 
bloemen: voor Eric en Agnes Huijzer voor 
hun 12½ jarig huwelijk. 

Voedselbank 
 
Het product voor juni is rijst. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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SamenWijzer 

De redactie verzoekt u vriendelijk de  
kopij voor SamenWijzer 39.8 over de  
periode 14 juli t/m 1 september 2024  
uiterlijk zondag 7 juli 2024 bij de  
redactie in te leveren. 

 

 

 

De kracht van bijbelverhalen 

Als je God en Jezus beter wilt leren kennen 
en begrijpen, zijn bijbelverhalen onmisbaar, 
stelt Bas Ragas. En dan niet alleen wat er 
staat, maar vooral ook wat er níet staat. Hij 
vergelijkt het met muziek: ‘De muziek zit niet 
in de noten maar in de stiltes ertussen.’ 

Lees verder in de column:  

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/bas-
ragas-de-kracht-van-bijbelverhalen  

 

 
 

TALENTENVEILING 7 september 2024 
 
De doos waarin u uw talentenbriefjes kunt doen is vorige week na de kerkdienst geleegd, onze 
hartelijke dank voor uw bijdrage. U kunt vanaf nu uw talenten ook via de website aanbieden: 
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl – HOME – Talent aanmelden! 
 
We kunnen nog veel talenten gebruiken. U doet toch ook mee? 
 
Organiseer een etentje bij u thuis, bied aan dat u bij anderen thuis een etentje wilt bereiden, ga een 
toertochtje maken al dan niet met een lunch erbij. Organiseer een uitstapje naar een museum. Bied 
een privé dansles/zangles/muziekles of oppas aan (voor kinderen of huisdieren), ga ramen wassen 
(graag op verantwoorde hoogte), ga met elkaar naar een theatervoorstelling, lekker wandelen of 
ergens een kopje koffie/thee drinken al dan niet met iets lekkers erbij. Misschien kunt u geweldig 
nagels lakken of een heg meesterlijk snoeien. U mag het helemaal zelf bepalen. Het is uw talent. 
 
Als u een talent wilt aanbieden dat voor een groep mensen bestemd is, bijvoorbeeld een workshop 
appeltaart bakken of een muziekavond in de kerk, dan kunnen we de aanmeldingen daarvoor regelen 
d.m.v. intekenlijsten. Voor ‘verse-patat-met-Arie’ hangt er al een intekenlijst in de 
Ontmoetingsruimte. Neemt u voor zo’n groepsactiviteit contact op met één van de commissieleden. 
 
Voor al uw reacties en vragen kunt u terecht bij de leden van de commissie: Gera Spruijt, Caroline de 
Jong, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud van Mastrigt, Els van Westen en Sicco Kooistra 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/bas-ragas-de-kracht-van-bijbelverhalen
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Lieve Krempeners, als ik jullie zo mag 
noemen.  

Op dinsdag 24 oktober 2023 stuurde Ds. 
Guus Koelman mij een berichtje, of ik kans 
zou zien om hem uit de 'brand' te helpen. 
Deze 'brand' betrof een zondagdienst in de 
Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek op 
zondag 12 november 2023, omdat er geen 
organist beschikbaar was. Evenals dominee 
Guus Koelman zing ik graag, en wij kennen 
elkaar van de Protestantse Gemeente Open 
Hof in Rotterdam-Ommoord. Zodoende 
mocht ik 12 november 2023 voor het eerst de 
samenzang begeleiden en de muzikale 
omlijsting verzorgen in de Ontmoetingskerk. 
Sindsdien zijn er vele mooie diensten 
gepasseerd waarin ik in jullie midden mocht 
zijn. Het is voor mij een grote vreugde, en ik 
hoop voor jullie ook! Jullie zingen als lijsters 
en nachtegalen, en het is voor mij een genot 
om achter het orgel te mogen zitten om jullie 
te ondersteunen met stemmige en 
veelkleurige muziek. Vorige week zondag 
hebben wij de bloemen in ontvangst mogen 
nemen ter ere van ons huwelijk. Bertha en 
Ron waren aanwezig bij de kerkelijke 
inzegening namens de Ontmoetingskerk. 
Hartelijk dank daarvoor! Ook dank voor de 
bloemen namens onze buurvrouw, want wij 
zijn een weekje op huwelijksreis, dus de 
bloemen hebben wij als bedankje aan de 
buurvrouw doorgegeven, omdat zij en haar 
man vele pakketjes voor ons in ontvangst 
hebben genomen die bij de voorbereiding van 
onze trouwerij hoorden. Zondag 14 juli sta ik 
weer op het rooster om jullie te begeleiden. 
Als er verzoeknummers zijn hoor ik dat altijd 
graag! 

Sprankelende groeten, Peter Reijnoudt, ook 
namens mijn vrouw Helma. (Zij kijkt altijd 
thuis mee als ik bij jullie speel.)   

 

 

 

Collecten 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw 
gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over 
te maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 30 juni. 
 
1ste Kerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
kerk overmaken op rekeningnummer 
NL63 RABO 0333 8006 56 
 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
 
2de Diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Diaconie overmaken op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8007 37 
      
Of scan de QR code voor collecte 2  

 
    
  
3de Werelddiaconaat (HA) 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Werelddiaconaat overmaken op 
rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8007 37         
 
Of scan de QR code voor collecte 3  

 
 
 
De diaconie 

 


