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Meditatief: Kerk in actie 
 
Volgende week begint de veertig dagentijd en 
kerk in actie heeft daar het thema ‘Ga mee!’ aan 
gegeven. Daarom ben ik op zoek gegaan naar 
een overdenking over ‘ga mee’. 
Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame 

plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te 
rusten.’ Want het was een voortdurend komen en 

gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans 
kregen om te eten. Marcus 6:31 (NBV) 

 
De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en 
vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden 
en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei 
tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats 
om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want 
het was een voortdurend komen en gaan van 
mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te 
eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen 
plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Marcus 
6:30-32 (NBV) 
 
Rust is in onze moderne maatschappij steeds 
meer een verloren kunst geworden. We hebben 
de ouderwetse waarden van rust vervangen door 
een hectische, vliegensvlugge, razende 
leefsnelheid die onze hartstocht en passie 
langzaam verteert en ons een hoge bloeddruk 
oplevert. In iedere vierentwintig uur hebben we 
een grote hoeveelheid taken opgehoopt; taken 
die we onszelf hebben opgelegd en taken die 
anderen ons hebben opgelegd. Afgaande op onze 
vermoeidheid en frustraties zouden we er alles 
voor overhebben om ons van die last te ontdoen. 
 
Toch lijkt rust nemen wel erg moeilijk geworden. 
Hebben we dan een soort werkelijkheid laten 
varen, waarin rust nog onderdeel kon zijn van 
een normale dag? Of week? Of…maand? (Of… 
jáár?) 
Toen Jezus in Marcus 6:7-11 Zijn discipelen 
uitzond op een bijzondere evangelisatiemissie, zei 
Hij al dat het geen gemakkelijke reis zou worden. 
Mensen zouden niet naar hen willen luisteren en 
hen al helemaal niet gastvrij ontvangen. Iedere 
keer als ze ergens blij over zouden zijn, zou er 
iets anders tegenover staan, waardoor ze zouden 
willen stoppen en opgeven. 

Want zeker, ze zouden de bevoegdheid krijgen 
om te preken, te genezen en het nieuws van het 
Koninkrijk te verkondigen, maar ze zouden ook op 
alle fronten afgemat worden: fysiek, emotioneel 
en geestelijk. Zelfs nadat ze van hun 
vermoeiende reis waren teruggekeerd, was er 
nog steeds een komen en gaan van zó veel 
mensen, dat de discipelen ‘zelfs niet de kans 
kregen om te eten’ (vers 31). 
Als eerste agendapunt na hun terugkomst gaf 
Jezus hun dus heldere instructies: ‘Ga mee om 
een tijdje uit te rusten.’ Het was geen verzoek, 
geen vriendelijke suggestie, maar Jezus’ bevel. 
Dit gaan jullie nu doen, jongens. Ze hadden veel 
meegemaakt, en er moest nog veel meer 
gebeuren. Maar voor nu … rust uit. Ga mee en 
rust uit. Op zijn minst een momentje. 
 
Voel jij je ook weleens schuldig, als je even de 
tijd neemt om je te herpakken en op te laden? 
Word je overvallen door een gevoel dat je kansen 
verspilt, wanneer je niet alle ruimte in je agenda 
opvult? Ben je bang dat de wereld stopt met 
draaien, zodra je jezelf ook maar heel even 
terugtrekt? Ben je bang dat je je 
concurrentievoordeel kwijtraakt, als je niet iedere 
seconde omzet in maximale prestatie en 
efficiëntie? 
Luister dan naar de stem van jouw Verlosser, Die 
je uitnodigt op een plek waar genade vloeit, waar 
de Geest je vult en waar Gods ontferming heelt 
wat overbelast en bedolven is door de berg 
moeilijkheden van het leven. Dit is de plaats waar 
ontspoorde prioriteiten en kapotte relaties 
hersteld en opnieuw afgestemd worden. 
 
Stille tijd is geen excuus voor luie mensen, maar 
een verstandige investering voor ijverige mensen. 
Voor degenen die hun best doen actieve dienaren 
en volgelingen van Jezus Christus te zijn, in plaats 
van slaven van de tirannie van dringende 
bezigheden en activiteiten. Door rust op een 
belangrijke plaats te zetten voor onszelf en de 
mensen die we liefhebben, zullen we de vreugde 
herontdekken die we dachten voor altijd kwijt te 
zijn. 
 
Marie-José de Gier, Herleid van sestra.nl 
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Wel en wee 

*Deze week zijn er geen jarige 70+-ers te 
vermelden. 

*De knieoperatie van mevrouw Greet Klip is goed 
gegaan, maar ze heeft nog veel pijn. Afgelopen 
donderdag is ze vanuit het ziekenhuis tijdelijk 
overgebracht naar Avanze voor zorg en 
revalidatie. Het adres is Laurens Avanze, 's-
Gravenweg 355, 2905 LC Capelle aan den IJssel, 
kamernr. 307. We wensen haar sterkte en een 
voorspoedig herstel. 

Orde van dienst 11 februari 2024  
 
In deze ZWO-dienst gaat mevrouw ds. Hoekstra-
Olthof uit Capelle a/d IJssel voor. Harry Uyleman 
verleent zijn medewerking door het zingen van 
enkele liederen. Moge deze dienst ons stimuleren 
ook oog te hebben voor de ander ver weg. 
 
Welkom – Zingen: Psalm 146: 1 en 3 Zing, mijn 
ziel, voor God uw Here - Votum groet en 
drempelgebed - Psalm 146: 4 en 5 Aan wie 
hongert, geeft Hij spijze - Lied op de beamer: 
Maak ons hart onrustig God - Gebed om 
ontferming - Glorialied: NLB 217: 3, 4 en 5 Door 
U geschapen om uit U te leven - Gebed om de 
Heilige Geest - Harry Uyleman zingt: Count on me 
– De kinderen mogen naar de nevendienst - 1e 
Lezing: Genesis 21: 14 – 21 – Zingen: NLB 806: 
1, 2 en 3 Zomaar te gaan met een stok in de 
hand - 2e Lezing: Markus 10: 13 – 16 - Zingen: 
NLB 833 (2x) Neem mij aan zoals ik ben – 
Verkondiging, thema: God gunt kinderen 
toekomst – Harry zingt: De glimlach van een kind 
- Filmpje van project van Kerk in Actie: Maatjes 
voor gezinnen zonder ouders - Gebeden: het 
Onze Vader van de theologiestudenten uit Zambia 
- Gedicht van Jacqueline Roelofs – van der Linden 
als opdracht voor ons (gelezen door Emma van 
der Kooi) - Slotlied: NLB 880: 1, 2, 3 en 4 Het 
leven op aarde is vreugde en rijkdom - Zending 
en zegen 
 

 
 

Hallo allemaal, 

Dank jullie wel dat ik heel 

veel kaartjes kreeg! Er zaten 

zelfs kadootjes bij! En ik kreeg 

lekkere chocolade van de 

kerk! Maar die is nog niet op 

hoor. Ik doe er heel zuinig 

mee. Met mij gaat het weer 

goed en ik ben weer naar de 

kerk en naar school geweest. 

Groetjes Duuk de Jong 

 

Paasgroetactie 
 

Op zaterdag 23 maart 2024 zal, tijdens de 
actiedag  van de jeugdclub, weer de 

paasgroetactie worden gehouden. Op de markt 
en bij de pont worden paaskaarten uitgedeeld 

met een mooie boodschap. Dit jaar doen we dat 
samen met de Kerk aan de Lek en Er is leven in 

het woord.  
We zoeken per gemeente 3 vrijwilligers die een 

deel van de dag op de markt zouden willen staan 
om deze kaarten uit te delen. 

 
We horen graag wie dit zouden willen doen. 
Aanmelden kan bij Rianne (0681141024 of 

rianne@rway.nl) 

 

Voedselbank  
 
Het product voor februari is wasmiddel. 
 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 
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Voorstelling In Gods Naam 
Op 6 maart 2024 komt Bastiaan Ragas voor 
één keer naar ons dorp om zijn voorstelling In 
Gods Naam te spelen. Dit hebben we voor elkaar 
gekregen door samen op te trekken met de Kerk 
aan de Lek, Er is Leven in het Woord en de kerk 
in Lekkerkerk. Elke kerk heeft 35 kaarten 
gekregen om te verdelen. Als kerkenraad hebben 
we besloten deze kaarten tegen €15,- te 
verkopen, de normale prijs is €25,-. 
Om een kaartje te kopen mag je je aanmelden via 
ankepoelstra@hotmail.com. Schrijf in het 
onderwerp dat het om kaartjes voor de 
voorstelling gaat! Geef aan wie je bent en 
hoeveel kaartjes je wilt kopen (maximaal twee 
kaarten per aanvrager gezien het kleine aantal 
beschikbare kaarten). Je kunt reageren tot 14 
februari 2024. Daarna kijken we hoeveel 
aanmeldingen we hebben, en of iedereen 
daadwerkelijk een kaartje kan kopen. Meer 
informatie: https://reliwerk.nl/nieuws/bastiaan-
ragas-speelt-theatervoorstelling-in-gods-naam-
over-de-bijbel/ 

 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in 
te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 28 januari 
 
1ste ZWO project 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. ZWO 
project op rek.nr. NL10RABO0333800737 
 
Of scan de QR code voor collecte 1 

                                                                          
2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. diaconie 
overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 
 
Of scan de QR code voor collecte 2 

                                                                                                                                  
De diaconie  
 

Pastoraal werker 

 
 
In deze vacaturetijd is Ester van Dijk sinds 
december onze pastoraal medewerker. 
 
Is er behoefte aan een gesprek? Dan kan 
contact met haar worden opgenomen. 
 
Zij is bereikbaar via de telefoon, 06 
18294723, of via de mail 
esterchristina100@gmail.com 

https://reliwerk.nl/nieuws/bastiaan-ragas-speelt-theatervoorstelling-in-gods-naam-over-de-bijbel/
https://reliwerk.nl/nieuws/bastiaan-ragas-speelt-theatervoorstelling-in-gods-naam-over-de-bijbel/
https://reliwerk.nl/nieuws/bastiaan-ragas-speelt-theatervoorstelling-in-gods-naam-over-de-bijbel/
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Zondag 11 februari 2024: ZWO DIENST!  
 
Op 11 februari 2024 willen wij weer één van de 
doelen van Kerk in Actie uitlichten en daar iets 
meer over vertellen.  
We hebben dit keer gekozen voor een project in 
Zambia: Maatjes voor gezinnen zonder ouders  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn 
ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als 
gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s 
voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids 
overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel 
weeskinderen er alleen voor. Het kind dat 
gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, 
moet voor inkomen zorgen, moet de andere 
broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen 
toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om 
schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen 
en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om 
naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme 
armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar 
of visser, dagloner of verkopen iets op straat. 
Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.  
 
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken 
om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders 
worden getraind om hen te begeleiden en 
praktische te begeleiden. Ook kinderen die 
gezinshoofd zijn worden getraind en materieel 
ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te 
runnen en een opleiding af te maken.  
 
Dominee Hoekstra - Olthof hoopt voor te gaan en 
Harry Uyleman zal een muzikale bijdrage leveren.  
 
Geef in de collecte of maak je bijdrage over op 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. collecte Zambia of doneer online.  
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken?  
Hartelijk dank!  
Commissie ZWO 
Lees meer op  kerkinactie.nl/kinderenzambia   

 
 
 
 

Lied: Tijd van vloek en tijd van zegen 
 

Tijd van vloek en tijd van zegen, 
tijd van droogte, tijd van regen, 
tijd van oogsten, tijd van nood, 
tijd van stenen, tijd van brood, 

tijd van liefde, nacht van waken, 
uur der waarheid, dag der dagen, 

toekomst die gekomen is, 
woord dat vol van stilte is. 

 
Tijd van troosten, tijd van tranen, 

tijd van mooi zijn, tijd van schamen, 
tijd van jagen, nu of nooit, 
tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen, zin vergeten, 
nergens blijven, niemand weten. 
Tijd van kruipen, angst en spijt, 
zee van tijd en eenzaamheid. 

 
Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen, 
wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen. 
Wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 

 
Een lied van Huub Oosterhuis gezongen door 

Joy Wielkens 
 

U kunt het lied beluistern via: 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-

tijd-van-vloek-en-tijd-van-zegen/  
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