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Meditatief 

De laatste tijd denk ik veel na over verandering. 
Zowel op persoonlijk vlak, als op het werk. Daar 
spreken we over transitie. Niet direct een term 
die we terugvinden in de bijbel. Maar misschien 
wel iets wat er op lijkt, namelijk wedergeboorte. 
Volgens mijn bijbelse encyclopedie is dat ‘de 
vernieuwing van alle dingen in het komende rijk 
van God’. Dat kan nog een beetje overkomen als 
een ver-van-je-bed show. Maar hetzelfde woord 
wordt ook gebruikt bij de doop, als ‘bad van de 
wedergeboorte’. Dan komt het opeens dichtbij. 
Johannes beschrijft het met iets andere woorden 
als ‘geboren worden van boven af’.  

Wat is dat dan, geboren worden van boven af? Is 
het een plotselinge verandering, vanaf nu is alles 
beter? Of zit er een proces aan vast? In het 
ouderlingenblad dat ik maandelijks krijg staat een 
stukje over Franciscus van Assisi. Het verhaal 
gaat dat hij als levenslustige jongeman op een 
dag buiten de poort van Assisi wandelde, langs 
een oud kerkje kwam, geleid door de Geest naar 
binnen ging en als een ander mens naar buiten 
ging. Geraakt zonder het te willen. Hij krijgt de 
opdracht ‘Franciscus, herstel mijn huis dat, zoals 
je ziet, in verval is geraakt.’ Daar stopt het 
verhaal, maar ik kan me niet voorstellen dat 
Franciscus niet nog lange tijd heeft getwijfeld wat 
hij dan moest doen, en hoe hij het huis van God 
weer moest opbouwen. Er ligt een lange weg 
tussen opgroeien als zoon van een zakenman, 
aangetrokken tot vechten en feesten, en het 
begroeten van ‘broeder kakkerlak’, stel ik me zo 
voor. Dat is mijn eigen ervaring in ieder geval. 
Zelfs met een aanwijsbare ervaring, die je leven 
op zijn kop zet of waardoor je je leven in ieder 
geval anders gaat bezien, ben je nog geen ander 
mens. Dat gaat met vallen en opstaan, en kost (in 
mijn ongeduldige ogen te veel) tijd.  

Aan de andere kant, mensen veranderen niet zo 
gemakkelijk. Er is een Engelse uitdrukking, 
vertaald als “beter de duivel die je kent dan de 
onbekende duivel”. We blijven blijkbaar liever 
hangen in een slechte toestand die we kennen,  

 

dan een nieuwe toestand waar we weer nieuwe 
uitdagingen tegenkomen. Dan is het misschien 
noodzakelijk om een bijzondere ervaring te 
hebben, die je opschudt uit je vertrouwde 
bestaan. Waarom dat zo is, en waarom de ene 
persoon zo’n duidelijke aanwijzing krijgt als 
Franciscus, en de andere persoon het zonder 
moet stellen, dat weet ik niet. Maar in het 
vertrouwen dat God er door alles toch bij is, 
eindig ik met een kort gebed van Huub 
Oosterhuis:  

Herschep ons hart, heradem ons verstand, Dat 
wij elkaar behoeden en doen leven. Maak ons tot 
uw gemeente. Wees de stem die ons geweten 
wekt. Verberg U niet, Verberg U niet.  

 

Orde van dienst zondag 19 november 
2023 

Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht gaat in 
deze dienst voor. Het thema van de verkondiging 
is Een levende kerk. We wensen elkaar een goede 
dienst.  

Welkom – Intochtslied: Opwekking 167 Samen in 
de naam van Jezus - Stil gebed, bemoediging en 
groet – Zingen: het Klein Gloria - U bent 
aanwezig (Sela) via beamer - Woord van genade 
en leven: 2 Petrus 1: 16-21 - Adem (Adem 
project) via beamer - Gebed om de Heilige Geest 
– Wij gaan voor even uit elkaar; de kinderen gaan 
naar de nevendienst – Schriftlezingen: Romeinen 
1: 19,20 en Openbaring 3: 14-22.                 
Verkondiging met als thema: ‘Een levende kerk.’ – 
Zingen: Lb vd kerken Gezang 295 Aan de deur 
van ’s harten woning - Dankgebed en voorbeden 
met stilte en Onze Vader – De kinderen komen 
terug uit de nevendienst -Slotlied: Opwekking 649 
Bouw Uw kerk - Zegen 
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Wel en Wee 
 

*Op 23 november zijn Nel en Cor van der Schans 
50 jaar getrouwd. We wensen hen nog vele 
mooie jaren samen. 

*Vanwege chronische leukemie kreeg Lenie 
Landman de afgelopen week via injecties 
dagelijks een chemokuur. Jaren geleden is dit ook 
gebeurd, maar de uitwerking daarvan werd 
steeds minder, zodat met name het laatste jaar 
haar weerstand nihil was en ze daardoor vatbaar 
was voor van alles en nog wat. Gelukkig is het 
deze week tot nu toe allemaal zonder 
bijwerkingen verlopen. De komende weken zullen 
de medicijnen hun werk moeten gaan doen, om 
daarna weer "onder de mensen" te kunnen 
komen. We wensen haar en haar man geduld 
voor de tijd die dat kost, en alle goeds. 

*De heer Max de Gier zal a.s. maandag de laatste 
chemokuur krijgen. Daarna volgen in de komende 
tijd nog twee immunotherapiekuren. In januari 
hoopt Max een operatie te ondergaan in het UMC 
Amsterdam, waarbij een gat in de lymfeklier zal 
worden gedicht. Het vocht achter de longen bleef 
komen waardoor er regelmatig behandelingen 
nodig waren om dit af te voeren. De operatie 
gaat helpen dit te voorkomen. Wij wensen Max 
en Marry sterkte voor de komende maanden en 
kracht van Boven. 

*Marie José de Gier heeft de afgelopen week een 
scan gekregen. De uitslag van deze scan is 
gelukkig goed. Marie José en haar ouders zijn hier 
heel blij mee. Wij wensen Marie José al het goede 
voor de komende tijd. 

*Op 20 november is mevr van den Dool - van Dijk 
jarig en op 21 november mevr van der Leeden - 
Tuinenburg en mevr Pols - Jonker. We wensen 
alle dames een fijne dag en een mooi nieuw 
levensjaar. 

 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 

 
 Hallo gemeenteleden, 
 
Zondagmorgen 24 december vieren wij het 
kinderkerstfeest. 
We hopen natuurlijk dat er veel kinderen, en ook 
veel volwassen mensen, aanwezig zullen zijn. 
Het woord ’Tijd‘ zal deze zondagmorgen centraal 
staan. We zullen beseffen dat overal tijd voor is. 
Zoals bijv. om op te staan, te eten of op tijd 
aanwezig te zijn voor een afspraak. Je kan 
gehaast door de tijd gaan of overal juist de tijd 
voor nemen. En dat niemand wist welk tijdstip 
Jezus precies geboren zou worden.  
Binnenkort zal ik bij een aantal gemeenteleden 
langsgaan om te vragen welke tijd van de dag 
voor hen favoriet is. 
Heeft u zelf een leuk of origineel tijdstip op de 
dag die bij u favoriet is bel me dan. 
Dan kom ik graag bij u langs. 
 
Bettina Pols Kindernevendienst 

                   
 

De bloemen van zondag 19 
november zijn voor mevr. J. Eikelenboom -
Verheij voor haar verjaardag. Een tweede bos 
bloemen is voor Nicolien Kortenoeven, als 
groet van de gemeente.  

 

Voedselbank  
 
Het product voor november is spaghetti/pasta 
 
U kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 
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Kerst met de zandtovenaar  
 
Om alvast in uw agenda te zetten: 
Zondagavond 24 december in de Grote of 
Johannes Kerk in Lekkerkerk 
 
 

 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift 
in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 19 november 
 
1ste Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 
overmaken op rekeningnummer  
NL63 RABO 0333 8006 56.          
Of scan de QR code voor collecte 1 
 

                                                                          
2de Diaconie bloemengroet 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Bloemengroet overmaken op 
rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37. 
Of scan de QR code voor collecte 2 

                                                                                                                                  
De Diaconie 

 
 

Lichtjesavond voor iedereen die wil. 
 
Graag willen we op vrijdagavond 24 
november de kerk openstellen van 16.00 
– 20.00 uur.  
Er is gelegenheid om een kaarsje aan te 
steken voor iemand die je mist.  
Er is een gedicht om te lezen, er is 
zachte muziek, een moment om rust te 
vinden in de kerkzaal. En als je even wilt 
praten is daarvoor gelegenheid in de 
Ontmoetingsruimte. Iedereen is welkom, 
kerkganger of niet.  
Dus mocht u iemand weten die dit 
initiatief kan waarderen, geef het door! 
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Zinzondag  
VVP-afdeling Lekkerkerk en omstreken 
 
Op zondagmiddag 19 november verzorgen Cees Willem van Vliet en Jeroen Liedorp het concert 
“Kerk & Salon. 
 
Aan het einde van de 19e eeuw stonden in veel Parijse salons een vleugelpiano en een 
drukwindharmonium. Het waren de geluidsinstallaties van weleer: beroemde orkestwerken 
werden voor deze combinatie gearrangeerd om ze thuis, op feestelijke zondagmiddagen, ten 
gehore te kunnen brengen in de intieme, huiselijke kring. De - beide uit Lekkerkerk afkomstige - 
pianist Jeroen Liedorp en harmoniumspeler Cees-Willem van Vliet laten deze tijden opnieuw 
herleven in de Grote of Johanneskerk van Lekkerkerk. Ze spelen een programma met 
arrangementen van twee beroemde orkestwerken van Ludwig van Beethoven – daarmee traden 
ze eerder bij een Zinzondag op – en spelen daarnaast originele muziek voor deze combinatie: voor 
de pauze de beroemde ‘Prélude, Fugue et Variation’ van César Franck, na de pauze de integrale 
‘Six Duos’ van Camille Saint-Saëns. Een unieke luisterervaring door de combinatie van virtuoze 
pianomuziek en de weemoedige klanken van het drukwindharmonium, dat aan de basis ligt van 
het Franse accordeon. 
 
De voorstelling vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 
15.00 uur. De toegang is gratis, na afloop is er een open schaalcollecte. Meer informatie via 
telefoon 06-54392483 of e-mail adrivanvliet@planet.nl 
 

U kunt de informatie ook nalezen via: www.pkn-lekkerkerk.nl/vvp/ 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 
 
Vrijdagavond 17 november is er weer een gezellige filmavond!  
 
Het bijzondere is dat op deze avond twee films te zien zijn, zowel voor kinderen als de 
volwassenen. 
 
Voor de kinderen is dat de film ‘Corgi’. Een film met veel humor waarin een koninklijke hond 
uit het paleis wordt gejaagd en een heel nieuw leven buiten het paleis ontdekt. Dus lijkt dit 
je een leuke film, kom en neem gerust een vriend of vriendin mee.  
 
Voor de volwassenen is de film ‘Pay forward’ te zien. Het verhaal gaat over een jongen die 
de wereld wil veranderen voor zijn schoolopdracht. Dit doet hij op een mooie manier en 
door middel van het helpen van mensen. Het is een aangrijpend, boeiend en ontroerend 
verhaal.  
 
Natuurlijk wordt gezorgd voor drinken en iets lekkers.  
 
De inloop is voor beide doelgroepen om 19.15 uur en om 19.30 uur starten de films.  
 
We zien jullie graag komen op 17 november!  
 
Groeten V&T commissie 
 

   


