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Meditatief 

Afgelopen zaterdagmiddag was ik aanwezig bij 
het 12e oecumenisch liedfestival in de Lutherse 
Kerk in Utrecht. De titel van het festival was “de 
Anglicana in de polder”. Er waren diverse lezingen 
over de Engelse koorzang en de vertalingen in het 
Nederlands van diverse liederen. O.a. Sytze de 
Vries en mgr. Dirk van Leeuwen spraken over dit 
onderwerp. We zongen met alle aanwezigen 
diverse vertaalde Engelse hymnes o.l.v. Daniel 
Rouwkema met de begeleiding van organist 
Christiaan de Vries en met de hulp van het Koor 
Chorale Haganum. De middag werd afgesloten 
met een gezongen Evensong na een inleiding van 
Hanna Rijken over dit onderwerp. Kortom een 
prachtig programma.  

Ik had een drukke week achter de rug, ik 
twijfelde eerst nog of ik wel zou gaan. Dat heb ik 
toch gedaan en daar ben ik blij om want deze 
middag heeft me heel erg goed gedaan om weer 
wat op verhaal te komen. Ook de gebeurtenissen 
in de wereld lieten me niet zo gemakkelijk los 
maar door de teksten van de liederen die voor 
mijn gevoel heel dichtbij kwamen, werd ik 
bemoedigd. De sfeer en de contacten met de 
andere aanwezigen droegen daar ook aan bij.  

Eén van de liedteksten van een van de vertaalde 
Engelse hymnes wil ik graag met u delen. Er 
spreekt vertrouwen uit en bemoediging bij alles 
wat er speelt in mijn leven dichtbij en ver weg.  

Het is een lied waarvan de melodie door Jean 
Sibelius is gecomponeerd met als titel Finlandia. 
De tekst is door Sytze de Vries vertaald en staat 
in de bundel Liefste Lied van Overzee, dl II, 15.  

Ga maar gerust  
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.  
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.  
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.      
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.  
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.  

 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet waarmee ook jij kunt opstaan.  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag die schemert in je droom.  
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de liefde die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  
Ik ben de verte die verlangend wenkt.  
En kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  
ben ik de hand, die al je tranen wist.  
 
Hartelijke groet,  
Quirine Lodder 
 
 
Orde van dienst zondag 22 oktober 
2023 
 
Mevrouw drs. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan 
den IJssel leidt vanmorgen de dienst, waarin veel 
lofliederen klinken. Wij wensen elkaar een goede 
dienst, waarin wij geïnspireerd worden om de 
lofzang gaande te houden.  
 
Voorbereiding - Woord van welkom en 
mededelingen - Aanvangslied lied 713:1 en 2 Wij 
moeten Gode zingen - Stil gebed - Groet en 
bemoediging en drempelgebed –  
Schriftlezing Jesaja 44:24-28 en Jesaja 45:1-8 - 
Lied 96:1, 2 en 3 Zing voor de Heer op nieuwe 
wijze - Schriftlezing Matteüs 22:15-22 - Lied 339a 
U komt de lof toe, u het gezang – Overdenking – 
Orgelspel – Lied: Laudate omnes gentes (Alle 
volken, looft de Heer) via beamer - Dienst van 
het antwoord - Lofprijzing, dank- en voorbeden,  
afgewisseld met het zingen van lied 368j Heer, 
hoor ons bidden, Stil gebed, Onze Vader, Lied 
969:1, 2, 3 en 4 In Christus is noch west noch 
oost - Zending en Zegen. 
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Wel en Wee 
 
* De komende week zijn er geen jarige 
gemeenteleden te vermelden.  
* Dhr. en mevr. Van Hulsteijn zijn door de 
lichamelijke handicap van Michiel wat beperkt in 
de mogelijkheid om op stap te gaan, maar stellen 
een bezoekje bij hen thuis zeer op prijs.  
* Maandag jl. is mevr. N. Spruijt thuisgekomen 
uit de Breeje Hendrick. Ze mag nu thuis verder 
herstellen m.b.v. fysiotherapie. Ze wil iedereen 
bedanken voor alle bloemen, kaartjes, 
telefoontjes en het bezoek.  
U bent vanaf nu weer van harte welkom om haar 
in de Marijke Staete te bezoeken. 
*Mevr. Van den Dool heeft na een val in februari 
veel pijn in haar rug. Er zijn allerlei medische 
onderzoeken gedaan. Een operatie wordt 
overwogen, maar is complex en brengt veel 
risico’s met zich mee.  
We wensen haar en haar man sterkte, geduld en 
goede moed. 
 

Wil François  

Zoals u misschien weet, is een klein comité, 
bestaande uit Bertha, Klaas en Marianne, Luci en 
ik, al enige tijd bezig met de voorbereiding van 
een gedenkdienst voor Wil François. Het is de 
bedoeling dat de dienst wordt gehouden op 4 
december om 11.00 uur in onze kerk. Het meeste 
overleg gaat via de mail, omdat dochter Marjolein 
in Hilversum woont en dochter Karien in Australië. 
Omdat twee kinderen van Karien twee weken in 
Nederland zijn, konden we hen samen met hun 
tante Marjolein ontmoeten.  

Maandag 16 oktober kwamen ze op de koffie, we 
hebben hun de kerk laten zien, gesproken over 
de dienst en er zijn lichtjes aangestoken bij de 
gedenkplek. Karien was via facetime met ons 
verbonden en keek mee. Marjolein had iets 
bijzonders meegebracht: een vaas die de 
dochters voor hun moeder hadden gekocht, 
wilden ze graag aan de kerk schenken. Hun 
moeder had zich altijd erg thuis gevoeld in onze 
kerk en ze beschouwde onze gemeente eigenlijk 
als haar familie, vertelde Marjolein ons.  

 

 

 

Daarom vonden ze het een fijn idee om dit te 
geven. We hebben hem met de witte rozen op de 
gedenktafel gezet.  

Het was een bijzondere ontmoeting met Karien, 
haar kinderen en Marjolein.  

Marianne van der Bas  

 

 
Foto’s tentweekend 
 
We kijken met plezier terug op het geslaagde 
tentweekend. Twee enthousiaste fotografen 
hebben het weekend helemaal vastgelegd in 
foto's. I.v.m. de privacy kunnen we ze helaas niet 
allemaal openbaar delen. Nieuwsgierig geworden? 
De foto's zijn op te vragen bij Rianne de 
Kwaadsteniet (rianne@rway.nl). 
 
 

Voedselbank  
 
Het product voor oktober is tandpasta 
 
U kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 
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Fruitactie  

 
Sinds een aantal jaren is het een goede gewoonte 
geworden dat er in het najaar rond Dankdag voor 
Gewas en Arbeid fruitbakjes gemaakt en rond 
gebracht worden: onder het motto ‘door 
gemeenteleden voor gemeenteleden’. Met elkaar 
zamelen we fruit in, daarvan worden fruitbakjes 
samengesteld en deze worden bezorgd bij een 
aantal (o.a. 80+) gemeenteleden.  

Wat dit jaar anders wordt: het bezorgen van de 
bakjes wordt niet meer alleen door de senioren-
contactmedewerkers en ondergetekende gedaan. 
We dachten dat het mooi zou zijn als zoveel 
mogelijk gemeenteleden een bakje gaan 
bezorgen, en dit dan niet alleen afgeven, maar 
het zo mogelijk combineren met een bezoekje.  

Iedereen die hier voor openstaat, krijgt na de 
dankdienst op woensdagavond 1 november een 
envelop met naam, adres en telefoonnummer, én 
een fruitbakje, en brengt dat bij voorkeur 2 
november, naar de betreffende persoon / 
personen. Degenen die dan niet in de kerk zijn, 
en willen meewerken, kunnen donderdagochtend 
2 november van 10.00 uur tot 11.00 uur een 
bakje afhalen in de kerk of (vooraf) contact 
opnemen met ondergetekende.  

Om de bakjes te kunnen maken, vragen we net 
als voorgaande jaren of u en jullie fruit willen 
brengen. Dat kan dinsdagmiddag 31 oktober van 
14.30 uur tot 15.30 uur en diezelfde dag ‘s 
avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur. Ook 
woensdagochtend 1 november van 9.30 uur tot 
10.30 uur, steeds bij de hoofdingang van de kerk.  

Om een gevarieerd bakje te kunnen samenstellen 
zou het fijn zijn als we verschillende soorten fruit 
krijgen. Te denken valt aan appel, peer, 
mandarijn, kiwi, druiven en sinaasappel. Liever 
geen bananen. Die zijn kwetsbaar, kleuren snel 
bruin en worden beurs. Daarom worden die door 
ons op het laatste moment gekocht. Woensdag 1 
november worden de fruitbakjes gevuld. 
 ‘s Avonds staan ze tijdens de Dankdienst in de 
kerk. We hopen op een mooie actie.                    
Bertha Welter            06-12544330 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herfstfeest 
Hallo allemaal,  
 
Vind je het ook lastig wat je moet doen met 
Halloween? Kom dan naar het Herfstfeest. 
We willen gezellig spelletjes met elkaar gaan 
doen… Maar vooral niet griezelen! 
 
Neem zo veel mogelijk vrienden en vriendinnen 
mee…. IEDEREEN IS WELKOM!!!! 
 
Het herfstfeest is zaterdag 28 oktober van 18.30 
tot 20.00 uur en wordt gehouden in het Voorhof 
(Dorpsstraat 1). 
 
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken om bij 
een spel te staan, of te helpen met opbouwen of 
opruimen. Meld u dan aan bij Nienke Klapwijk  
06-17403241. 
 
We hopen jullie allemaal te zien! 
 
Groetjes Real Life 
 

 
 

 

Zing mee met de cantorij!  

Zondag 29 oktober om 9.00 uur start een 
serie van vijf repetities van liederen die op de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar 
gezongen zullen worden. Ieder die graag 
zingt, is van harte welkom om mee te zingen. 
Meer info: Klaas Rigterink tel. 522490 

De bloemen van 
zondag 22 oktober zijn voor de heer 
J.C. Edelenbos voor zijn verjaardag.  
Tweede bos is voor Lobke en Ben  
voor hun huwelijk op 23 september.  
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Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 22 oktober 

1ste Kerk in Actie Noodhulp aardbeving Afghanistan.  

Hartverscheurend. Een ander woord is er niet voor de situatie in Afghanistan. Twee verwoestende 
aardbevingen troffen het land in de afgelopen dagen. De trieste balans: 2500 doden, 9000 
gewonden en een ongekende ravage. Het waren de dodelijkste bevingen sinds decennia. Alsof het 
nooit ophoudt in dit toch al door onrecht verscheurde land. En dan wordt deze ramp ook nog totaal 
verdrongen door ander wereldnieuws, en haalt het de krantenkoppen nauwelijks. Kerk in Actie 
helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook voor de 
verlaten en vergeten inwoners van het getroffen gebied in Afghanistan. Er is dringend vervangend 
onderdak nodig. Veel mensen zijn immers alles kwijt, en de nachten worden snel kouder. Ook is er 
grote behoefte aan water en sanitaire voorzieningen. En natuurlijk aan andere dagelijkse 
benodigdheden, zoals voedsel en dekens. De taliban, die sinds 2021 de macht hebben in 
Afghanistan, maken het voor westerse organisaties lastig om hulp te verlenen. Toch lukt het Kerk 
in Actie via een partnerorganisatie ter plaatse om de slachtoffers van de aardbevingen te helpen. 
We kunnen garanderen dat de hulp de juiste mensen bereikt. Help mee, want samen zijn we de 
kerk in actie. 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Afghanistan overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737  

Of scan de QR code voor collecte 1 

                                                                         

2de Kerk  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 

Of scan de QR code voor collecte 2  

                                                                                                                             
De Diaconie 


