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Meditatief 
 
In het boekje Medemens 6 van PKN/Kerk in actie, 
trof onderstaand gebed mij. Het is geschreven 
door Rein Algera. In deze tijd waarin velen troost 
en moed kunnen gebruiken bij ziekte of verlies, 
bidden we om Gods Geest. Ik wil het gebed graag 
met u delen. 
  
Onze God, wij bidden om uw Geest.  
 
Om haar zicht,  
zodat wij scherper zien hoe u ons uw liefde toont,  
ook in mensen waarvan wij dat nooit zouden 
verwachten.  
Om haar te horen,  
zodat wij beter verstaan hoe u ons op liefde 
aanspreekt,  
ook op plaatsen die wij daar nooit voor zouden 
kiezen.  
 
Onze God, wij bidden om uw Geest.  
Om haar inzicht,  
zodat wij in fouten van anderen fouten van 
onszelf herkennen.  
Om haar mildheid,  
zodat wij met humor kunnen buigen wat bij 
heftigheid zou breken.  
Om haar wijsheid,  
zodat wij zwijgen als ons spreken anderen zou 
schaden.  
Om haar moed,  
zodat wij spreken als ons zwijgen anderen zou 
schaden.  
 
Onze God, wij bidden om uw Geest.  
Laat ons onze handen lenen als handelen nodig 
is.  
Stuur ons op pad als uw liefde onze voeten nodig 
heeft.  
Leer ons woorden spreken die uw Geest ons 
ingeeft.  
Leer ons in daden te beamen wat uw Woord ons 
meegeeft.  
Onze God, zo bidden wij om uw Geest.  
 
Hartelijke groet,  
Quirine Lodder 

 
 
Tentdienst 10 september 2023 
 
Gezamenlijke kerkdienst m.m.v. Crescendo 
Thema: Ga mee! Samen getuigen van 
geloof, hoop en liefde. 
Voorganger is ds. B.F. Bakelaar, Krimpen 
aan de Lek. 
 
 
Wel en wee  
 
- Op 2 september 2023 zijn Charine en John 
Postma de trotse ouders geworden van Valentijn 
Hendrik Ruurd. Van harte gefeliciteerd! 
 
- Op 10 september 2023 hoopt mevrouw D.A. 
Bremmer - van den Berg haar verjaardag te 
vieren. We wensen haar een mooie dag en een 
goed nieuw levensjaar 
 
 

 

 

 
Huwelijk  
 
Op vrijdag 15 september 2023 zullen Julia 
Kraan en Joost van Bloois in het huwelijk 
treden.  
 
Om 19.30 uur zal er een dienst zijn in onze 
kerk onder leiding van Reinier Kuijsten. 
Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Vanaf 
19.00 uur is er koffie en thee. Na afloop van 
de dienst is er gelegenheid om het bruidspaar 
te feliciteren voor zij verder gaan met hun 
programma. 
 
Het postadres voor eventuele felicitaties is 
Paulus Potterstraat 11, 2931 CX Krimpen aan 
de Lek 
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Collectedoel 10 september 2023 

 
 
De collecte tijdens de tentdienst is voor 
de Voedselbank Krimpenerwaard.  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u ook o.v.v. 
voedselbank overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737. Of scan de QR-
code.  
 
 

                     
                                                                          

                                                                                                                             
De Diaconie 

Nieuws van Gospelkoor Rejoice  
 
Rejoice is weer begonnen! 
 
Op woensdagavond 6 september 2023 zijn 
we van start gegaan met een nieuwe 
dirigent: Arie de Korte. 
Door de wisseling van dirigent is de 
repetitieavond verplaatst van de dinsdag- 
naar de woensdagavond. Tijd en plaats 
blijven hetzelfde: 20.00 uur, 
Ontmoetingskerk. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om langs 
te komen op de repetitie avond.  
Voor vragen of verdere info kunt u zich 
richten tot: 
 
Annette Boer (voorzitter),  
telefoon 06-23212441  
 
Ellen de Jong (secretaris),  
telefoon 06-36560791 
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Vanuit het Missionair Team 
 
Tentweekend 9 en 10 september 2023 
Dit weekend is het zover. Met ons dorp hopen we er op het Thialf terrein een heel mooi weekend van te 
maken! Dit weekend staat het thema centraal: 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. 
 
U bent van harte voor dit weekend uitgenodigd. Er zijn nog wat laatste opmerkingen die we als organisatie 
graag bij u onder de aandacht brengen. 
 
Vervoer 
We willen u vragen zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar het tentweekend te komen, om zo overlast 
van geparkeerde auto’s in de wijk te voorkomen. Komt u toch met de auto? Dan willen wij u vragen uw auto 
te parkeren in het centrum, dan hebben de buurtbewoners geen ‘last’ van extra geparkeerde auto’s in de 
straat.  
 
Wilt u graag naar de tentdienst komen op zondag 10 september 2023, maar bent u zelf niet in staat om naar 
het Thialf terrein te komen? Wij halen u graag thuis met de auto op. U kunt hierover contact opnemen met 
Jan van der Leeden, tel. 511643.  
 
Hapje en drankje 
Tijdens het weekend is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een hapje en een drankje. 
Zo staat zaterdag 9 september 2023 vanaf 17.30 uur een friet- en snackkar voor u klaar. Kom gezellig 
tussen het kinderprogramma en het avondprogramma langs om met elkaar te eten. 
Aansluitend op het optreden zaterdagavond van de band Insalvation, is de snackkar nog open tot 23.00 uur. 
Zondagochtend 10 september 2023 na de dienst staat er koffie, thee en gebak voor u klaar. Een gezellig 
moment van ontmoeting met elkaar. 
 
Wilt u financieel bijdragen aan dit weekend? Dat kan via onderstaande QR-code of door uw gift over te 
maken op rekening NL23RABO0333854047 t.n.v. Nederlands Hervormde Gemeente o.v.v. ‘Tentweekend 9 
en 10 september’.  

 
 
Tot slot willen we u vragen dit weekend mee te nemen in uw gebed. Dit hebben we zo hard nodig! We 
bidden om Gods aanwezigheid, kracht en Zegen tijden dit weekend en bij de laatste voorbereidingen. 


