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Meditatief 
Afgelopen weekend was ik op het Graceland 
festival. Een christelijk festival met muziek, 
sprekers, cabaret etc. Een fijn festival waar je 
ook, of juist, heen kan als je vragen hebt of 
twijfelt aan je geloof. Dit jaar was het thema 
'Heel de mens'. Spiritualiteit is niet alleen iets 
geestelijks, je hele lichaam doet mee. Een van de 
sprekers was Cole Arthur Riley, een zwarte 
Amerikaanse vrouw die onder andere 'Black 
liturgies' creëert. In die liturgieën integreert ze de 
waarheden van waardigheid, weeklagen, woede, 
gerechtigheid en rust in geschreven gebeden. Als 
je Engels kan, kun je op instagram en op haar 
website voorbeelden vinden 
(https://colearthurriley.com/). Hieronder een 
vertaling van mijzelf van zo'n gebed.  
 
God die rust, 
het is moeilijk een Messias voor te stellen die, 
terwijl hij alle macht en mogelijkheden heeft om 
anderen te genezen, op bepaalde momenten 
wegloopt van die opgave. Die onbeschaamd een 
dutje deed middenin gevaar. Geef ons de moed 
om te rusten. De heilige durf om helemaal niks te 
doen. En terwijl we dat doen, sta ons toe dat we 
een wake houden bij de graven van deze wereld, 
terwijl we eerbiedigen dat we noch redder, noch 
slaaf zijn. Geef ons een traagheid die het toestaat 
dat we voelen wat pijn doet, en die genezing 
mogelijk maakt. Laat onze rust onze verlossing 
zijn. 

Anke Poelstra 
 

Liturgie Zondagmorgen 27 augustus 
Ontmoetingskerk Krimpen a.d. Lek. 
 
Op de kansel verwelkomen we ds. mevr. Poelstra 
– Weeber uit ’s-Hertogenbosch. Zij is voor ons 
geen onbekende. Het thema van de dienst is:  
De dove hoort; de stomme spreekt. We wensen 
elkaar een inspirerende dienst toe. 
 
Welkom door ouderling van dienst - Moment van 
stilte voor persoonlijk gebed - 
Drempelgebed – Zingen: NLB: 287: 1, 2 en 5 
Rond het licht dat leven doet - 

 
 
Bemoediging en groet – Kyriegebed – Zingen 
loflied: NLB 305 Alle eer en alle glorie 
 
Gebed om de opening van het woord – Kinderen 
gaan naar de nevendienst; zingen: We gaan voor 
even uit elkaar - Eerste lezing: psalm 34 in een 
bewerking van ds. Hans Bouma – Zingen: NLB 
34: 1 en 5 Ik loof de Heer altijd - Tweede lezing: 
Marcus 7 : 31 – 37 - Zingen: NLB 534 Hij die de 
blinden weer liet zien - Overweging - Meditatief 
orgelspel – Zingen: NLB 377 1 t/m 6 Zoals ik ben, 
kom ik nabij - Geloofsbelijdenis - Dankgebed en 
voorbeden; zingen: acclamatie: lied 25b (refrein) 
Houd mij in leven; Onze Vader – Aandacht voor 
collecten – De kinderen komen terug uit de 
kindernevendienst - Zingen: slotlied: NLB 425 
Vervuld van uw zegen – Zegen 
 

Wel en Wee 
 
Max en Marry de Gier zijn dankbaar voor de vele 
blijken van medeleven die zij hebben ontvangen 
de afgelopen periode. Max is weer terug uit het 
ziekenhuis waar vocht achter zijn longen is 
weggehaald. A.s. maandag krijgt Max de tweede 
chemokuur. Wij wensen hem sterkte toe en 
kracht van Boven.  
 
Vrijdag 25 augustus 2023 is op de leeftijd van 89 
jaar in Hilversum overleden ons oud-gemeentelid 
mevrouw Wil François-Wouters. Ze heeft geen 
gemakkelijk leven gehad. Hoewel ze de laatste 
jaren verward was, leefde ze nog mee met onze 
gemeente. Ze volgde de diensten en kende de 
meeste mensen nog bij name. We gedenken haar 
met respect. 
 
Afgelopen donderdag is mevr. N. Spruijt gevallen 
met haar rollator. Hierbij heeft ze haar knieschijf 
gebroken. Ze zit in het gips, maar is gelukkig wel 
thuis. We wensen haar een voorspoedig herstel. 
 
Op 28 augustus is mevrouw C.J. van Vliet - 
Kwinkelenberg jarig. We wensen haar een hele 
fijne dag toe en een mooi nieuw jaar. 
 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
https://colearthurriley.com/
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Open kerk 31 augustus 
 
De laatste dondermorgen van deze maand, 31 
augustus, is de kerk weer open en staat het 
billboard buiten. Van 10.00 - 11.15 uur kunt u 
rustig in de kerkzaal zitten om na te denken of stil 
te worden, te bidden, een kaarsje aan te steken 
en te luisteren naar zachte muziek. 
Voor wie wil is er een kop koffie of thee in de 
Ontmoetingsruimte. Van harte welkom! 
 

 

Oppas gezocht! 
 
Dit jaar mochten we al 3 keer een roos op de 
preekstoel zien staan en binnenkort hopen we de 
vierde te zien verschijnen. Allemaal als teken van 
een geboorte binnen de gemeente. We zouden 
het heel mooi vinden om deze en alle andere 
(klein)kinderen en hun (groot)ouders regelmatig 
in de kerk te mogen ontvangen. Daarom zijn we 
op zoek naar oppassers voor de crèche.  
 
Het idee is om een appgroep aan te maken 
waarin wordt aangegeven wanneer oppas nodig 
is. De oppassers kunnen dan aangeven wie het 
die dag wil doen. Zo kom je als oppasser niet 
'voor niets'. 
 
Heb je soms oppas nodig voor (klein)kinderen of 
wil je wel eens oppassen?  
Laat het weten aan Rianne, onze jeugdouderling 
(06 81141024). 

Voedselbank 
 
Het product voor augustus is groente in 
blik/pot. 
 
U kunt de producten weer in de kerk inleveren. 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Collecten 
 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw 
gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 27 augustus 
 
1ste Kerk  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rek.nr. NL63RABO033380065 
         Of scan de QR-code voor collecte 1 
 

                                                                          
2de Diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Diaconie overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
          Of scan de QR-code voor collecte 2  

 

                                                                                                                                  
De Diaconie 

Beste gemeenteleden, 
 
Afgelopen zondag werden we verrast door 
Saskia met een prachtige bos bloemen als 
groet van de gemeente. 
Bedankt voor dit vriendelijke gebaar! 
 
Hartelijke groeten van  
Marcel en Areanne Ferdinandusse 

De bloemen van zondag 27 
augustus 2023 zijn voor Gerda Kooistra als 
groet van de gemeente. 
 

BEDANKT 
 
Lieve mensen van de Ontmoetingskerk. 
Bedankt voor jullie medeleven, bloemen en 
kaarten. 
 
Hartelijke groeten, 
Sija Kooijman 
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Vanuit het Missionair Team 
 

Tentweekend 9 en 10 september 2023 
Nog twee weken en dan is het zo ver, het tentweekend georganiseerd door de vier christelijke 
gemeenten uit ons dorp. We willen ook via deze gemeentebrief het weekend weer onder de 
aandacht brengen. Het tentweekend vindt plaats op het terrein van IJsclub Thialf. Het wordt een 
gezellig weekend voor jong en oud(er). Achter de schermen wordt er ontzettend hard gewerkt om 
er met elkaar een onvergetelijk mooi weekend van te maken! 
 
Programma: 
•    Zaterdagmiddag 9 september (vanaf 14.00 uur): 
-    14.30 – 15.30 uur: kindertheater Matthijs Vlaardingerbroek 
-    15.30 – 17.30 uur: spelen en workshops in de tent en op het veld 
 
•    Zaterdagavond 9 september (vanaf 19.00 uur): 
-    19.30 – 22.00 uur: optreden van de band InSalvation o.l.v. Jafeth Bex 
 
•    Zondagmorgen 10 september (vanaf 10.00 uur): 
-    10.30 uur: gezamenlijke kerkdienst m.m.v. Orkest Crescendo 
Thema: 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'.  
 
Gebed en giften 
We hopen dat er dit weekend veel mensen zullen komen en de goede boodschap van het 
evangelie voor het eerst of opnieuw zullen horen. Wilt u meebidden om Gods aanwezigheid, 
kracht en zegen tijdens dit weekend en in de aanloop er naartoe? 
 
U begrijpt dat er aan dit weekend hoge kosten verbonden zijn. Hier zijn gedeeltelijk al middelen 
voor beschikbaar, maar om alle kosten te kunnen dekken is het ontzettend fijn als u persoonlijk 
financieel wilt bijdragen. Dit kan door een gift over te maken op rekening NL23RABO0333854047 
t.n.v. Nederlands Hervormde Gemeente o.v.v. ‘Tentweekend 9 en 10 september’ of onderstaande 
QR-code te scannen. Gebruik hiervoor de Camera App op je telefoon. 

Heeft u op die zondag vervoer nodig,                                          
dan kunt u contact opnemen uiterlijk 2 dagen  
daarvoor met Jan van der Leeden, tel. 511643. 
 
Een hartelijke groet, 
Ruud van Mastrigt 

SamenWijzer 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor 
SamenWijzer 39.1 over de periode 3 september t/m 22 
oktober 2023 uiterlijk zondag 27 augustus a.s. bij de 
redactie in te leveren. 
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Mail Gemeentebrief 
 
Afgelopen week waren er problemen met de mail 
van de Gemeentebrief. Na het verzenden van een 
mail kan het zijn dat de ontvanger de melding 
krijgt dat de mail onbestelbaar is of dat de 
mailbox vol zit. De mails komen dan meestal wel 
gewoon binnen. 
Er wordt aan gewerkt. 
De gemeentebrief heeft 2 mailadressen. Als u een 
bericht van onbestelbaar krijgt wilt u dan het 
andere mailadres proberen. 
zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
of  zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl  
Mocht uw bericht deze week niet in de 
Gemeentebrief staan dan verzoeken we u dit 
nogmaals op te sturen. 
Namens de redactie, Alie en Erika  

 
 
 

 
 

, 
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