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Meditatief 
Een paar weken geleden waren wij in een 
mooie kerk, ik stak daar een kaarsje op en las 
de onderstaande tekst. 
 
“Ik weet niet hoe ik moet bidden, maar 
ik ga hierheen om een kaarsje te laten 
branden.” 
 
Ik herken het, dit kaarsje stelt niet veel voor. 
Het is bijna niets van mij, bijna niets van mijn 
werk of mijn geld omdat het niet eens de 
prijs van een enkele maaltijd 
vertegenwoordigt.  
 
Het is maar een teken, het teken dat ik een 
paar ogenblikken in stilte bij U wil blijven.  
Het teken dat ik hier kwam, wetende dat U 
aanwezig bent, dat U me ziet. Dat U geen 
onbekende bent in mijn leven, wetend van 
de problemen die me op dit moment 
bezighouden: mijn huis, mijn kinderen, mijn 
baan, mijn bedrijf, mijn gezin, mijn toekomst, 
mijn gezondheid en waar ik voor bid. 
 
Ik kom U dit licht aanbieden omdat ik ook 
weet dat het brood dat ik nodig heb voor 
mijn dagelijks leven van U komt. Ik weet het 
sinds Jezus, uw Zoon, mij leerde om U te 
vragen in mijn gebeden. Maar voordat Hij me 
uitnodigt om U te vragen mij brood te geven, 
zegt Hij me dat U van mij houdt als een 
vader en dat ik hem kan bidden en zo met U 
kan praten. 
 
Het licht dat schijnt symboliseert mijn gebed 
als ik mijn weg vervolg… 
(Alie van Krieken) 
 
 
 

 

 

Orde van dienst zondag 2 juli 2023 
Viering Heilig Avondmaal  

De avondmaalsdienst wordt geleid door mevr. 
ds. A. van Alphen – Keijzer uit Haastrecht. 
We wensen elkaar een dienst waarin we de 
liefde van Christus in brood en wijn ervaren.  

Welkom - Aanvangslied: Lied 280 vers 1,2,3 
en 4 De vreugde voert ons naar dit huis - 
Stilgebed, bemoediging en groet - Lied: 280 
vers 5 Onthul ons dan uw aangezicht – Als 
gebed om vergeving luisteren naar of zingen: 
Opwekking 642 De Rivier - Woorden van 
genade uit Micha – Leefregel - Kinderen naar 
eigen dienst - Gebed om de leiding van de 
heilige Geest - Schriftlezing: Lucas 7 vers 36-
50 - Lied 103 vers 1 en 4 Zegen, mijn ziel, de 
grote naam des Heren – Overdenking – 
Orgelspel - Lied 377 vers 1, 2, 4 en 6 Zoals ik 
ben, kom ik nabij - Voorbeden voor we het 
Heilig Avondmaal gaan vieren, Onze Vader – 
Kinderen komen terug uit de nevendienst - 
Liturgie Heilig Avondmaal: nodiging; 
lofprijzing en gebed, zingen: Heer God, U 
loven wij; het delen van brood en wijn – 
Dankgebed- Slotlied: 150 a vers 1, 2, 3 en 4 
Geprezen zij God – Zegen. 

 

 
 

 

Samenwijzer 

“De redactie verzoekt u vriendelijk de 
kopij voor SamenWijzer 38.8 over de 
periode 16 juli t/m 3 september 2023 
uiterlijk zondag 9 juli a.s. bij de redactie 
in te leveren.” 
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Avondmaal 

Leg Heer, Uw hand op mijn gevouwen 
handen en buig U vol van liefde over mij;  

Ontsteek Uw vuur in mij en laat het branden, 
opdat 'k een bron van licht en warmte zij.  

Toon mij het teken van Uw diepe wonden 
wanneer ik U herken in 't breken van het 
brood;  

Denk aan Uw liefde, denk niet aan mijn 
zonden, en wees voortaan mijn gast, mijn 
disgenoot. 

Reik mij de beker, ook al zult Gij weten dat ik 
U in mijn angst verloochnen zal  
en dat ik mijn belofte zal vergeten dat ik U 
zeker nooit verlaten zal.  

Blijf bij mij, Heer, de avond is gekomen, kom 
in mijn huis en sluit de deuren dicht:  

want Gij alleen kunt mij doen veilig wonen, 
en waar Gij zijt is zelfs de nacht nog licht. 

Nel Benschop 

De bloemen van zondag 2 juli 
zijn voor de heer J. Siebenga, voor zijn 
verjaardag.  

Voedselbank 
 
Het product voor juli is olijfolie 
 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

 
Vertrek ds. Eline Baggerman 
De afgelopen maanden heeft ds. Eline 
Baggerman-van Popering onze gemeente 
bijgestaan in de pastorale zorg.  
Inmiddels heeft zij een beroep ontvangen 
en zal zij na de zomer vertrekken naar 
Rotterdam Overschie. Dit betekent voor 
ons dat ds. Eline Baggerman haar taken 
voor onze gemeente, per direct, niet 
langer kan uitvoeren. 
Namens de gemeente van de 
Ontmoetingskerk bedanken wij haar voor 
haar zorg en medeleven en wensen we 
haar Gods zegen.  
 

Als u in de komende periode behoefte 
hebt aan een gesprek of een vraag wilt 
stellen kunt u contact opnemen met uw 
wijkouderling of één van de andere leden 
van de kerkenraad.  
 
 
Bel of mail je ouderling:  
Jan van der Leeden 06- 12824186 
jan.vanderleeden7@gmail.com    
Quirine Lodder 06-17754281 
quirinelodder@outlook.com   
Anke Poelstra 06-55412905 
ankepoelstra@hotmail.com   
Bertha Welter 06-12544330  
bertha-ronwelter@freeler.nl   
 

 

Bedankje 
 
Via deze weg, willen wij iedereen 
bedanken voor de liefde en het 
medeleven die wij ervaren hebben 
tijdens ziekte en overlijden van Anton  
en onze vader.  
Greta Wagemakers-de Groot en de 
kinderen. 
 

 

mailto:jan.vanderleeden7@gmail.com
mailto:quirinelodder@outlook.com
mailto:ankepoelstra@hotmail.com
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Collecten 

 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 2 juli:  

1ste Kerk in Actie Indonesië  

Pastorale en praktische hulp voor migranten  

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. 
Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, 
zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze 
onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.  
De Timoreese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op, 
zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde 
slachtoffers.  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Indonesië overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 

Of scan de QR code voor collecte 1 

                                                                     

2de Kerk  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656  

Of scan de QR code voor collecte 2 

  

3de Werelddiaconaat (HA) 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Werelddiaconaat overmaken op rek.nr.  
NL10RABO0333800737  

Of scan de QR code voor collecte 3             

De Diaconie 
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TENTWEEKEND 9 EN 10 SEPTEMBER 2023  

Wie al langer in Krimpen aan de Lek woont, weet het vast nog: de feestweek in 2014 
vanwege het 950-jarig bestaan van ons dorp. Wat waren dat mooie dagen. En wat 
bewaren we goede herinneringen aan de afsluitende tentdienst op zondagmorgen! Voor 
allen die daar iets van herkennen, en natuurlijk ook voor alle andere belangstellenden staat 
er op zaterdag 9 en zondag 10 september opnieuw een grote tent klaar. Deze keer op het 
terrein van IJsclub Thialf. De vier christelijke gemeenten van ons dorp: de Leven in het 
Woord-gemeente, de OostEuropa Zending, de Ontmoetingskerk, en de Kerk aan de Lek, 
hebben de handen ineengeslagen en een afwisselend programma voor jong en oud(er) 
georganiseerd:  

Programma  

Ø Zaterdagmiddag 9 september (vanaf 14.00 uur):  

- 14.30 – 15.30 uur: kindertheater Matthijs Vlaardingerbroek  
 
In zijn superleuke en interactieve voorstellingen brengt Matthijs al buiksprekend, 
goochelend en vertellend die oeroude Bijbelverhalen tot leven en neemt hij jong en oud 
mee op avontuur.  
 
- 15.30 – 17.30 uur: spelen en workshops in de tent en op het veld  

Ø Zaterdagavond 9 september (vanaf 19.00 uur):  

- 19.30 – 22.00 uur: Optreden van de band InSalvation o.l.v. Jafeth Bex  
 
Wie op Opwekking is geweest is vast onder de indruk geraakt van de passie, het spel en 
de zang van deze zeskoppige aanbiddingsband. We zijn blij en enthousiast dat we ze in 
Krimpen aan de Lek mogen verwelkomen!  
 
Ø Zondagmorgen 10 september (vanaf 10.00 uur):  

- 10.30 uur: gezamenlijke kerkdienst m.m.v. Orkest Crescendo  
‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Dat is het thema van de 
gezamenlijke tentdienst waaraan leden van de vier christelijke gemeenten in ons dorp en 
leden van muziekvereniging Crescendo meewerken. Wat een feest om samen te zingen, te 
bidden en te horen hoeveel God van mensen houdt. Iedereen is van harte welkom! 
Aansluitend, rond de klok van 12.00 uur, is er gelegenheid om na te praten en elkaar te 
ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris.  
 
 
En we zoeken vrijwilligers…..zie de volgende bladzijde… 
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TENTWEEKEND 9 EN 10 SEPTEMBER 2023  

 
 

Vrijwilligers gezocht  

Voor het kinderprogramma  
Vind jij het leuk om te schminken, spelletjes te begeleiden of drinken te schenken?  
We zoeken voor zaterdagmiddag 9 september tussen 14.00 en 17.00 uur nog vrijwilligers die 
willen helpen bij het kinderprogramma. Kun je maar een deel van de middag helpen, ook dan 
ben je van harte welkom. Je kunt je opgeven bij Willianne de Jong, tel: 06-103698400.  
 
Voor de catering en overige werkzaamheden tijdens het weekend  

Vind je het leuk om op een andere wijze aan dit evenement mee te werken?  
We zoeken voor zaterdagmiddag, zaterdagavond en zondagmorgen vrijwilligers die willen 
helpen met de catering en overige werkzaamheden. Je kunt je hiervoor opgeven bij André 
Blok, tel: 06-53708124.  
 
Gebed en giften  

Met veel enthousiasme en verlangen presenteren wij u het bovenstaande programma. We 
hopen dat veel mensen zullen komen en de goede boodschap van het evangelie voor het eerst 
of opnieuw zullen horen. Heel wezenlijk daarvoor is gebed. Zou u daarom willen bidden om 
Gods aanwezigheid, kracht en zegen tijdens dit weekend en in de aanloop er naartoe? 

U begrijpt dat aan het organisatie hoge kosten verbonden zijn. Hier zijn gedeeltelijk al 
middelen voor beschikbaar, maar om alle kosten te kunnen dekken is het ontzettend fijn als u 
persoonlijk financieel wilt bijdragen. Dit kan door een gift over te maken op rekening 
NL23RABO0333854047 o.v.v. ‘Tentweekend 9 en 10 september’.  

Vragen  

Voor de opgave als vrijwilliger, of voor vragen van andere aard, kun je mailen naar: 
missionairteam@kerkaandelek.nl  
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