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Meditatief 
 
Ik vond een gedicht van Nel Benschop dat een 
mooie opdracht heeft voor de tijd na Pasen en 
een bemoediging, dat we niet de eersten zijn die 
soms worstelen met het geloof. Meanne  
 
Belijdenis  
 
Ga nu met God: Hij heeft je aangenomen  
voor altijd en eeuwig als Zijn kind; 
daar kan geen hel of duivel tussen komen: 
in elke strijd is Christus het, Die wint! 
Kijk niet meer achterom; je zwarte zonden 
zijn wit gewassen in Zijn rode bloed; 
kijk slechts vooruit, want zij, die Christus vonden 
gaan, sterk in Hem, de toekomst tegemoet. 
En wanhoop niet, als je Hem hebt verlaten: 
ook Petrus liet zijn Heiland eenzaam staan. 
Maar Christus zoekt in stegen en in straten, 
Hij dwingt je, om Zijn feestzaal in te gaan. 
En wil je, net als Thomas, slechts geloven  
wat je met je handen tast, met ogen ziet, 
Zijn liefde gaat jouw ongeloof te boven, 
gezegend, die gelooft, al ziet hij niet. 
Ga nu met God en hoor de Heiland bidden 
voor jou, die door Zijn kracht werd overmand: 
Ik ben niet ver van hen - ‘k sta in hun midden, 
want niemand rukt de Mijnen uit Mijn hand! 
 
Orde van dienst 30 april 2023 
 
Vanmorgen gaat ds. Renes uit Rotterdam voor. 
We wensen elkaar een goede dienst.  
Welkom – Aanvangspsalm 8: 1, 3 en 4 -Heer, 
onze Heer, hoe heerlijk en verheven – Moment 
van stilte – Votum en groet - Gebed om 
ontferming - Glorialied: Lied 867:1 en 2 Loof 
overal, loof al wat adem heeft - Gebed bij de 
opening van de Schrift – 1e schriftlezing: Psalm 
118,1-9 NBV - Zingen: Evangelische Liedbundel 
Lied 376: 1 en 2 (Abba, Vader) -  2e schriftlezing: 
Matteüs 15:21-28 NBV - Zingen: Lied 938: 1 en 2 
(Christus die u wilt tooien) - Preek - Zingen: Lied 
982:2 en 3 (Elke stilte kent zijn zingen) - 
Gebeden - Slotlied: Lied 998: 1-4 (Jij hebt je 
vrienden toen bijeengeroepen) - Wegzending en 
Zegen. 

 
Wel en Wee 
 
* Anton Wagemakers is helaas afgelopen week 
weer in het ziekenhuis opgenomen. Hij wacht nu 
op de uitslag van verschillende onderzoeken. We 
wachten biddend met hem mee. Kaartjes ter 
medeleven worden erg op prijs gesteld, bellen is 
niet zo handig. 
 
* Op woensdag 26 april is Dick 
Eikelenboom benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd! 

 
ZONDAG 21 MEI 2023: ZWO DIENST!  

Op 21 mei 2023 willen wij weer één van de 
doelen van Kerk in Actie uitlichten en daar iets 
meer over vertellen.  

We hebben dit keer gekozen voor het armste land 
in Europa: Moldavië.  

Door de slechte 
economische 
omstandigheden in 
Moldavië is er weinig 
werkgelegenheid.  
 

 
Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 
25% van de bevolking in het buitenland is gaan 
werken. Het wegvallen van deze midden-
leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op 
de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in 
de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen 
die alleen zijn achtergebleven.  

 De bloemen van zondag 30  
april 2023 zijn voor de heer A. Voogt, als dank 
voor het verhuur van de kerk. 
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Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn 
maar weinig actieve kerkleden en weinig 
inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke 
gemeenten wel diaconale initiatieven om de 
kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar 
steun bij nodig, en daarom zullen wij ook 
collecteren voor dit doel. 

  

Zo helpt jullie bijdrage:  

- 8,50 euro: de kosten voor verwarming en warm 
  water in het dagcentrum per dag                        
- 11,50 euro: een kind krijgt een jaar lang 
  huiswerkbegeleiding, pennen, schriften en 
  boeken  
- 20 euro: een jongere kan een maand lang de 
  was doen van een oudere  
- 22 euro: een kind krijgt een maand lang iedere 
  dag een warme maaltijd  
- 30 euro: een oudere krijgt een hulppakket met 
  dagelijkse boodschappen.  
Onze consulent Rob Maas hoopt voor te gaan en 
Harry Uyleman zal een muzikale bijdrage leveren.  

U komt toch ook? Tot 21 mei!  

Commissie ZWO  

 

 

 
 
 
 
Bedankje 

Beste broeders en zusters in Krimpen aan den Lek  

Al voor het tweede jaar hebben jullie je met de 
‘potgrond-actie’ ingezet voor ons werk hier in 
Beregovo, Oekraïne. Ruim € 1000,- is er 
opgehaald. Heel hartelijk dank daarvoor!! Zonder 
jullie hulp zouden wij op onze beurt geen hulp 
kunnen verlenen.  

We mogen hier hulp verlenen aan vluchtelingen 
en plaatselijke armen door middel van warme 
maaltijden. 6 Dagen per week is de gaarkeuken 
open. Daarnaast kunnen mensen hun kleding 
brengen om te wassen (er is een wasmachine en 
droger), ze kunnen douchen, scheren, en krijgen 
ook kleding als dat nodig is. Ook is er elke dag 
koffie te krijgen, zodat ze onder het genot van 
een kop koffie heerlijk kunnen bijpraten, met 
elkaar, of ook regelmatig wordt er een gesprek 
met de dominee aangegaan.  

Naast al deze materiële hulp is er ook elke dag, 
na de warme maaltijd, een Bijbeluurtje. Daar 
wordt goed gebruik van gemaakt. Er blijkt honger 
te zijn, niet alleen naar lichamelijk voedsel, maar 
ook naar het Woord! En al 4 keer dit afgelopen 
jaar is er een vrouwenconferentie georganiseerd, 
wat enorm bemoedigend is! De aandacht en 
vragen zijn enorm! Al velen hebben hun zonden 
beleden en hun leven aan de Heere Jezus over 
mogen geven. Dit geeft zoveel vreugde!! 
Ondanks de verschrikkelijke realiteit van de 
oorlog… Natuurlijk vindt de boze dit geen fijne 
ontwikkeling…  

Daarom vraag ik u of u naast uw financiële hulp 
die u heeft gegeven alstublieft voor ons wilt 
blijven bidden. Het gebed is het krachtigste 
wapen! Dat zien we keer op keer! Er is een God 
Die hoort! 

 
 

Voedselbank 
 

Het product voor mei is: pindakaas  

U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren.  

Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt 
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Gemeenteavond 10 mei 2023  
 
Beste gemeenteleden,  
Eerder heeft u kunnen lezen dat de 
gemeenteavond gepland staat op woensdag 
10 mei 2023. Deze bijeenkomst start om 
18:30 uur. We willen beginnen door met 
elkaar te eten en te delen. Iedereen, die 
daartoe in staat is, maakt eten klaar voor 
een aantal personen. Na de maaltijd zullen 
belangrijke punten aan bod komen zoals de 
status van het beroepingswerk, de 
financiële gezondheid van onze gemeente 
en nog veel meer. Op het prikbord in de 
ontmoetingsruimte hangt een lijst waarop u 
kunt aangeven met hoeveel personen u 
aanwezig bent en voor hoeveel personen u 
een gerecht klaarmaakt. U kunt hierop uw 
reactie geven t/m zondag 7 mei 2023. 
  
We hopen op een grote opkomst en een 
goede avond met elkaar.  
    De kerkenraad 
  

 
  

 
 
 

 
Proef vermindering stoelen in de 
kerkzaal  
 
Zoals u misschien zelf al is 
opgevallen blijven er veel stoelen 
leeg in de morgendiensten. Er zijn 
daarom op proef wat stoelen 
weggehaald. Ook zijn de achterste 
rijen afgezet met een koord. We 
willen er hiermee voor zorgen dat de 
kerk gevulder lijkt. Ook geeft dit een 
fijnere aanblik voor de voorganger. 
Er zijn nu nog 85 zitplaatsen 
beschikbaar. Mocht dit toch niet 
voldoende blijken kunnen we 
gemakkelijk meer zitplaatsen creëren 
door de koorden weg te halen. Heeft 
u vragen of opmerkingen spreek ons 
dan gerust aan.  

De kerkenraad. 

 

Pastorale zorg  

 

Onze ouderlingen leggen zich toe op pastorale 
zorg, ze komen thuis op bezoek en organiseren 
groothuisbezoeken. Je kunt ze altijd bellen als je 
ergens mee zit en erover wil praten.  

Toch kan er ook behoefte zijn aan pastorale zorg 
van een professional. Daarvoor hebben we Ds. 
Eline Baggerman als kerkelijk werker 
aangetrokken. Eline Baggerman is voor 50% 
predikant in Haastrecht en woont in Krimpen aan 
den IJssel, dus lekker dichtbij. Zij zal er zijn voor 
begeleiding bij ziekte en sterven, voor 
rouwdiensten, en voor (pastorale) gesprekken 
thuis of in het ziekenhuis. Zij heeft de 
maandagmorgen en de donderdagmiddag 
gereserveerd voor huisbezoeken bij onze 
gemeenteleden. De ouderlingen coördineren de 
afspraken met haar. Behoefte aan een gesprek? 
Bel of mail je ouderling:  

Jan van der Leeden 06- 12824186 
jan.vanderleeden7@gmail.com  

Quirine Lodder 06-17754281 
quirinelodder@outlook.com  

Anke Poelstra 06-55412905 
ankepoelstra@hotmail.com  

Bertha Welter 06-12544330 bertha-
ronwelter@freeler.nl  

Mocht je zelf met Ds. Eline Baggerman contact 
willen zoeken, dan kan dat via 06-14298149 of 
predikantgkhaastrecht@gmail.com  

mailto:jan.vanderleeden7@gmail.com
mailto:quirinelodder@outlook.com
mailto:ankepoelstra@hotmail.com
mailto:bertha-ronwelter@freeler.nl
mailto:bertha-ronwelter@freeler.nl
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Collecten 

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.  

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.  

Collectedoelen 30 april   

1ste Plaatselijk Jeugdwerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Jeugdwerk overmaken op rek.nr. 
NL63RABO0333800656 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 

2de Kerk 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 

Of scan de QR code voor collecte 2  

 

De Diaconie.  

 


