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Meditatief 
 
Pasgeleden hielp een galante schipper mij aan 
boord van zijn binnenvaartschip door zijn hand uit 
te steken: “geef me je hand, dan help ik je even”. 
En zo stond ik dus veilig op het schip. Een mooi 
gebaar, een hand uitsteken…kom maar, ga maar 
mee, ik help je…of je nu klein of groot bent, soms 
heb je een uitgestoken hand nodig. Angstig, moe, 
verdrietig, kom maar, ik help je… 
 
Dat herinnerde mij aan een gedicht in het 
plakboek dat ik jaren geleden heb bijgehouden en 
waar ik nu soms met liefdevolle herinneringen in 
lees. Alie van Krieken 
 
Open hand 
Nergens was Zijn hand 
zo ver uitgestoken 
naar jou en mij 
als op het kruis 
van Golgotha. 
Nergens ben je veiliger 
dan aan de hand 
van Hem, 
die Liefde is 
en eeuwig leven geeft. 
(bron onbekend) 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Symbolisch bloemschikken,  
 
Witte Donderdag,  
 
Hier is voor de schikking weer de krans gebruikt, 
als teken van verbondenheid tussen licht en 
donker, liefde en haat. Er is ook judaspenning 
tussen gestoken, als teken van verraad. 
 
Meditatieve tekst,  
Zonder licht geen donker  
Zonder liefde geen verraad 
30 zilverlingen 
Zonde 
 
Goede Vrijdag, 
 
Een gaffel kruis is een kruis met twee schuin naar 
boven gerichte armen. Een kruisvormige,  
ontleend  aan een onbehouwen boomstam met 
twee takken. 
 
Meditatieve tekst,  
Ten hemel schreiend 
Gekruisigde verlosser 
Brenger van genade 
Trouw aan ons 
 
Stille Zaterdag,  
 
De schikking is hetzelfde als Eerste Paasdag.  
Het ligt nog verborgen onder een doek. 
 
Pasen 
 
Nu gebruiken we weer de krans, 
Op de krans zijn bloeiende bolplantjes, bloesem, 
klimop en witte tulpen geplaatst. 
Een bloeiende tuin. 
 
Meditatieve tekst,  
Nieuw leven 
De dood overwonnen 
Kleuren, geuren 
Kringloop 
Begin zonder eind 

 

 De bloemen van zondag 9 

april zijn voor Mw. C. Koen-v.d. Akker. 
Tweede bos is voor Hr. K. Ouwehand, beide 
voor de verjaardag. 
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Wel en wee 

 
- Met de heer Jaap Bremmer en zijn vrouw zijn 
we dankbaar voor het positieve bericht dat een 
tussentijdse scan heeft uitgewezen. 
In de dienst van afgelopen zondag is daar ook 
dank voor uitgesproken. We wensen hem voor de 
komende behandelingen moed en vertrouwen. 
 
- De komende week hopen een aantal 70-plussers 
hun verjaardag te vieren: 
Op 9 april 2023 de heer K. Ouwehand en mevr. C. 
Koen-van den Akker en op 14 april 2023  
mevr. E.de Gier. We wensen hen een fijne 
verjaardag en een mooi, nieuw levensjaar toe. 
 
- Op deze plek leven we zo mee met elkaar, in 
goede en slechte tijden. 
 
De Paaskaars 
 
Het is een vertrouwd beeld: de brandende 
Paaskaars in de kerkzaal, het teken van de 
aanwezigheid van de Levende Heer. 
Tijdens de dienst op Goede Vrijdag wordt de 
Paaskaars gedoofd en aan het einde van de 
dienst de kerkzaal uitgedragen: Jezus is 
gestorven. 
Op Stille Zaterdag gloort al iets van het licht van 
Pasen: de nieuwe Paaskaars wordt ontstoken 
achter in de kerkzaal en het licht wordt aan elkaar 
doorgegeven. Aan het begin van de dienst op 1e 
Paasdag wordt de nieuwe brandende Paaskaars 
door de diaken van dienst de 
kerkzaal binnengedragen: het Licht 
als teken van de Opgestane Heer. 
De nieuwe Paaskaars 2023 heeft een 
ontwerp met als thema ‘Vrede’. In de 
catalogus staat beschreven dat met 
het ontwerp – vijf met elkaar 
verbonden gekleurde harten – de 
liefde en hoop van de bewoners van 
de vijf werelddelen uitgebeeld 
worden voor eeuwige vrede. Boven 
het ontwerp is het 
Christusmonogram met Alpha en 
Omega aangebracht: Christus staat 
aan het begin en het einde van ons 
leven. Hij is erbij, de Levende Heer. 
 
Namens de liturgiecommissie, 
Bertha Welter 
 

 
 

Seniorenmiddag 
 
Donderdag 13 april 2023 om 14.00 uur is de 
seniorenmiddag in ‘t Voorhof.  
Wijkagent Natalie van Hoorn komt dan en brengt 
enkele spelers van de toneelvereniging uit 
Bergambacht mee. 
Zij spelen een paar veel voorkomende incidenten 
als WhatsApp fraude, bankpasfraude en 
babbeltrucs. 
Daarna zal de wijkagent ze bespreken en voorzien 
van tips ter voorkoming. 
U bent allen van harte welkom. 
 
Heeft u vervoer nodig dan kunt u tot uiterlijk 11 
april 2023 bellen naar mevr. Riet de Ridder 
(0180) 512357 

 
 
Orde van dienst Goede Vrijdag, 7 april 
2023, aanvang 19.30 u. 
 
Lectores: Marianne van der Bas, Nicolien 
Kortenoeven en Jan van der Leeden 
Muzikale medewerking: Tanya van der Meulen 
(zang) en Quirine Lodder (piano)  
 
De dienst begint in stilte - Stil gebed - Lied 559: 
1, 2 Gij die ver voor ons uit – Openingswoord – 
Gebed - Lied 559: 3, 4 Gij die met levensbrood – 
Acclamatie - Zingen lied 547: 1, 2, 3 Met de boom 
des levens – Gebed - Zingen lied 547: 4,5,6 Laten 
wij God loven - Het lijdensverhaal, afgewisseld 
met liederen: Joh. 18: 1- 11 Jezus gevangen 
genomen, Lied 587: 1 Licht voor de wereld, Joh. 
18: 12- 27 Jezus verhoord, Lied 587: 2 Eén mens 
moet sterven, Joh 18 : 28- 40  Jezus voor Pilatus 
gebracht, Lied 587: 3 Hemelse koning, Joh 19: 1-
16a Weg met Hem, Lied 587: 4 Hier is God zelf, 
Joh. 19 : 16b-24 Jezus gekruisigd, Joh. 19 :  25- 
30    Jezus sterft, Lied 587 : 5 Jezus, gekruisigd, 
De Paaskaars wordt gedoofd, Stilte, Tanya zingt: 
Via Dolorosa, Lied 558: 1, 6, 7, 8, 9 en 10 (in 
wisselzang) Jezus om uw lijden groot, Joh 19  : 
31-37 Jezus’ lichaam doorstoken, Lied 587: 6 Zing 
met de psalm, Joh 19: 38-42 Jezus begraven, 
Lied 587: 7 Rijke geschenken, Tanya zingt: Als ik 
mijn ogen sluit - Gebed - Onze Vader - De 
paaskaars wordt weggedragen - In stilte verlaten 
wij de kerk. 
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Orde van dienst Stille Zaterdag, 8 april, 
aanvang 19.30 u. 
 
Voorganger: mevrouw Nelleke de Jong uit Gouda 
Organist: Adriaan de Jong 
 
Begin - Stilte voor de dienst - Aanvangslied 599: 
1, 3 en 4 O diepe nacht die ons omringt - 
Inleiding op de dienst - Gebed  
Rondom het woord - Eerste schriftlezing: Genesis 
1: 1-5 Zingen: Lied 513: 1en 2 God heeft het 
eerste woord - Tweede schriftlezing: Exodus 14: 
15-22 - Zingen: Lied 513: 3 en 4 God heeft het 
laatste woord - Derde schriftlezing: Jesaja 54: 4-
14 - Zingen: Psalm 30: 1 en 5 Dank, Heer, Gij 
hebt het niet gedoogd - Vierde schriftlezing: 
Johannes 1: 1-5 - Zingen: Lied 517: 1 en 2 
Christus, uit God geboren - Vijfde schriftlezing: 
Kolossenzen 3: 1-4 - Meditatief orgelspel 
Vernieuwing doopgedachte en geloofsbelijdenis  
Binnenkomst van het licht - Korte inleiding op de 
binnenkomst van het licht en het wisselen van de 
kleden – Aansteken paaskaars -Zingen: Lied 598  
Als alles duister is – Wisseling liturgische kleden – 
Gebed - Zingen: Lied 605: 1, 3 en 5 De toekomst 
is al gaande Uitzending en zegen - Slotlied: Lied 
634 U zij de glorie  
 

 
Orde van dienst Paasmorgen, 9 april 
2023, aanvang 10.00 u. 
 
Voorganger: ds. Robert Wilschut uit Rotterdam-
Hoogvliet 
Organist: Bert de Pater 
 
Muzikale medewerking: zanggroep Kerygma uit 
Capelle aan den IJssel 
Afsluiting 40-dagenproject kindernevendienst 
door de Veranderaar  
 
Welkom en mededelingen - Zingen: Psalm 118: 9 
en 10 Dit is de dag, die God deed rijzen - 
Bemoediging en Groet - Zingen: Lied 632 Dit is de 
dag die de Heer heeft gemaakt – Kyriëgebed - 
Kerygma zingt: About the cross en Wees hier 
aanwezig - Gebed bij het openen van de Bijbel - 
Zingen: Lied 624 Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! - Bijbellezing: Jesaja 25: 6-9 - Zingen: 
Lied 767 De toekomst van de Heer is daar -  
Bijbellezing: Johannes 20: 1-18 – Project 40-
dagentijd kindernevendienst:  
 

 
Projectlied Verander je mee?, de Veranderaar 
komt langs, zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 
– Kerygma zingt: This is the day – Verkondiging – 
Zingen: Lied 619 Lof zij God in de hoogste troon 
– Gebeden - Kerygma zingt: Hallelujah, He is 
risen en He put a new song in my heart – 
Aandacht voor de collecten - Zingen: Lied 634 U 
zij de glorie, opgestane Heer – Zegen 
 

 

 
Reisje Diaconie 2023 Ontmoetingskerk 
  

Dit jaar organiseert de diaconie van de 
Ontmoetingskerk weer een gezellig uitstapje. 
Eerder heeft u hier mogelijk al over gelezen. 
Alleen per abuis is het verkeerde mailadres 
gecommuniceerd. Vandaar hieronder nog 
even de juiste informatie om uzelf aan te 
melden:  
Aanmelden kan door te bellen naar Arie de 
Paauw, 06 42 34 68 88 of te mailen naar 
adepaauw7255@gmail.com 
Aanmelden kan overigens tot 30 april a.s. 
  
Met vriendelijke groet,  
De diaconie van de Ontmoetingskerk 
  
 

 
 

 

SamenWijzer 
 
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 38.6 over de periode 23 
april t/m 4 juni 2023 uiterlijk zondag 
16 april a.s. bij de redactie in te leveren.” 
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Collectedoelen Witte Donderdag - 6 april 2023 

 

1ste collecte - Rode kruis 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Rode Kruis 

overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 

Of scan de QR-code voor collecte 1                                                            

    
 
2de collecte - Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 
Of scan de QR-code voor collecte 2 
                                                         

       

3de collecte - Werelddiaconaat (HA) 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Werelddiaconaat overmaken op rek.nr. 
NL10RABO03338007 Of scan de QR-code voor 
collecte 3  

 

 

      Collectedoelen 9 april 2023: 

 1ste collecte - Kerk in Actie Werelddiaconaat 

(Moldavië). 

 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Moldavië 

overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 

Of scan de QR-code voor collecte 1                                              

    

2de collecte - Diaconie 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie 
overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 

Of scan de QR-code voor collecte 2 

 

    De Diaconie 

                                   

Voedselbank 
Het product voor april is pakjes/potjes 
pastasaus. 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 
 


