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Meditatief

Onderstaande tekst van Leo Fijen vind ik
toepasselijk bij de start van de Veertigdagentijd.

BROOS IS ONS LEVEN

“Eigenlijk bel ik haar op het verkeerde moment.
Dat realiseer ik me pas als ik haar stem hoor aan
de andere kant van de lijn. Ik wil haar vragen of
ze een gebed wil maken. Dan hoor ik haar
twijfelen, priorin Maria Magdalena van Bussel van
de Norbertinessen van Sint Catharinadal in
Oosterhout. ‘Voor u verder praat, u moet weten,
morgen ga ik mijn moeder begraven’, klinkt het
aarzelend vanuit de priorij. Ik moet even slikken,
haper daarna en zeg haar dat het me spijt om
haar juist nu te bellen. En natuurlijk
gecondoleerd, zuster Maria Magdalena met uw
moeder. Ik zal voor haar bidden, ik zal voor u ook
bidden, verzeker ik haar. Wat is haar naam, vraag
ik nog. Adriana van Bussel-Neerschoten, mailt ze
me later. Met de toevoeging dat haar moeder
altijd naar het geloofsgesprek en de tv-mis keek.
Ik wens haar nogmaals sterkte en hang daarna
op. De volgende dag open ik mijn mail en weet ik
niet wat ik zie. Een prachtig gebed voor
Aswoensdag. Zo dicht bij het afscheid van
moeder en dan zo'n tekst sturen. Dankbaar is het
verkeerde woord. Eerder is het verlegenheid die
ik voel. Steeds vaker betrap ik me erop dat ik
mopper over van alles en nog wat. Steeds meer
besef ik dat ik andere keuzes moet maken.
Dankbaar leven bijvoorbeeld. Erkennen dat ik het
getroffen heb. Weten dat ik in een bevoorrechte
positie leef. Ik neem me voor: niet meer
mopperen. En dan komt de mail van zuster Maria
Magdalena, als een levensles voor mij. Zelfs als je
je moeder gaat begraven, kun je er voor een
ander zijn. Deze onbaatzuchtigheid ontroert me
diep, zeker als ik haar tekst lees voor het
gebedenboek ‘Van As tot Opstanding’. Als deze
zuster dit doet in het uur van verdriet, wat zou ik
dan mopperen. Neem een voorbeeld aan haar
onbaatzuchtigheid, denk ik. En koester dat mooie
gebed voor het nieuwe gebedenboek met Vasten
en voor Pasen:

God in wie we geborgen zijn

door as zijn we getekend:

broos is ons leven

breekbaar ons lot

vluchtig de tijd

en vergankelijk ons bestaan.

Het licht van Uw ogen

doorziet wie wij zijn.

Leer ons deze dagen tellen;

deze veertig dagen tellen om

op te staan en met Christus Jezus

door de woestijn heen te gaan.

Afstand nemen van de verlokkingen

en oppervlakkigheden in onszelf en om ons heen.

Bevestig ons geloof dat

in de kleine momenten van sterven aan onszelf

nu reeds iets van verrijzeniskracht

ons deel is op weg naar het stralende

en nooit te doven Licht van Pasen.

Zo bidden wij in naam van Uw Zoon

die de Bezieler is van ons leven. Amen."
Quirine Lodder

Orde van dienst 19 februari 2023.

Ds. M. van der Sar uit Dordrecht gaat voor en
meldt het volgende over deze dienst. “Komende
zondag, de eerste dag van de week waarin de 40-
dagentijd begint, valt het licht op Jeruzalem, in
lied, lezing en verkondiging. In de Bijbel is
Jeruzalem beeld van onze bestemming.” We
wensen u een fijne dienst toe.

Welkom — Intochtspsalm: Psalm 121: 1 en 2 Ik
sla mijn ogen op en zie - Onze hulp en groet -
Gebed om ontferming - Glorialied 908: 1 en 7 Ik
heb u lief , 0 mijn beminde - Gebed bij de
opening van de Bijbel, door te zingen: lied 317:
1,2 en 3 Grote God, Gij hebt het zwijgen — De
kinderen gaan naar de kindernevendienst —
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar - Lezing:
Psalm 121 - Zingen: Psalm 121: 3 en 4 De Heer
brengt al uw heil tot stand - Lezing: Lucas 9: 51-
62 - Lied 840: 1,2 en 3 Lieve heer, Gij zegt ‘kom’
en ik kom - Verkondiging — Zingen: lied 340b, de
geloofsbelijdenis — Gebeden — Aandacht voor de
inzameling van onze gaven — De kinderen komen
terug uit de nevendienst - Slotlied: 315: 1 en 2
Heb dank, o God van alle leven — Zegen.

Redactie: Familie Teeuwen en Wagemakers, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur
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Sobere maaltijd

Woensdag 22 februari is het Aswoensdag,
de start van de veertigdagentijd. We willen
deze bijzondere periode traditiegetrouw
inluiden met een sobere maaltijd. U bent
van harte welkom om mee te eten. We
starten om 18.00 uur, maar u kunt al vanaf
17.45 uur binnenlopen. We zouden het fijn
vinden als u zich van tevoren even aan wilt
melden, dat kan via email naar
ellen@rway.nl of via de inschrijflijst in de
ontmoetingsruimte. Aanmelden kan tot en
met zondag 19 februari.

Tot dan!

Namens Commissie V&T: Marian Landman,
Martine van Leerdam, Quirine Lodder en
Ellen van Westen

Wel en Wee

Bij mevrouw Koen — van den Akker is opnieuw
onderzoek gedaan, omdat een eerder onderzoek
niets uitgewezen heeft. Haar bloedwaarden zijn
nog steeds niet goed; zolang dat zo is, blijft ze in
het ziekenhuis. Ze kreeg er ook griep, daarvan
herstelt ze nu. Voor degenen die haar een kaartje
willen sturen: dat kan naar haar huisadres of naar
het IJssellandziekenhuis, Prins Constantijnweg 2,
2906 ZC Capelle aan den IJssel, kamer C2.055.
We wensen haar geduld, vertrouwen en alle
goeds.

We leven mee met Monique van der Knijff en
haar gezin nu de moeder van Monique afgelopen
week is overleden. Vandaag, vrijdag de 17de, is
er afscheid van haar genomen. We wensen hen
sterkte en Gods troost.

Op 19 februari is mevrouw H.J.S. Klerk-van
Gorkum jarig.

Op 24 februari is mevrouw M. Klip-Barmentloo
jarig. Beiden een hele fijne verjaardag gewenst.

Bedankje

Hiermee wil ik iedereen bedanken.

Voor de bloemen, telefoontjes en de vele kaarten,
nadat ik uit het ziekenhuis kwam.

Het heeft mij erg goed gedaan.

Hartelijke groet Clara Ouwehand

Open kerk op 23 februari

Ook de laatste donderdagmorgen van deze
maand, 23 februari, is de kerk open en staat het
billboard weer buiten. Van 10.00 — 11.30 uur kunt
u rustig in de kerkzaal zitten om na te denken of
stil te worden, te bidden, een kaarsje aan te
steken, te luisteren naar zachte muziek. Deze
keer zijn er een ouderling en een contactpersoon

aanwezig.
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Onze ouderlingen leggen zich toe op pastorale
zorg, ze komen thuis op bezoek en organiseren
groothuisbezoeken. Je kunt ze altijd bellen als
je ergens mee zit en erover wilt praten.

Toch kan er ook behoefte zijn aan pastorale zorg
van een professional.

Daarvoor hebben we Ds. Eline Baggerman als
kerkelijk werker aangetrokken.

Zij zal er zijn voor begeleiding bij ziekte en
sterven, voor rouwdiensten, en voor (pastorale)
gesprekken thuis of in het ziekenhuis.

Zij heeft de maandagmorgen en de
donderdagmiddag gereserveerd voor
huisbezoeken bij onze gemeenteleden.

De ouderlingen codrdineren de afspraken met
haar.

Voor wie wil is er een kop koffie of
thee in de Ontmoetingsruimte.
Van harte welkom!

Pastorale zorg

Behoefte aan een gesprek?

Bel of mail je ouderling:

Jan van der Leeden 06- 12824186
jan.vanderleeden7@gmail.com
Quirine Lodder 06-17754281
quirinelodder@outlook.com

Anke Poelstra 06-55412905
ankepoelstra@hotmail.com

Bertha Welter 06-12544330
bertha-ronwelter@freeler.nl

Mocht je zelf met Ds. Eline Baggerman contact
willen zoeken, dan kan dat via 06-14298149 of
predikantgkhaastrecht@gmail.com.

Marianne van der Bas
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Zinzondag

Op zondagmiddag 19 februari verzorgt Tabitha
van Krimpen een lezing over burn-out, zingeving
en bottom-up theologie. Zij is de nieuwe jonge
theoloog des vaderlands.

We leven in een burn-out samenleving en velen
kampen met stress- en burnoutklachten. Hoewel
velen hun heil zoeken bij de psychiater of GGZ, is
dit niet zozeer een medisch, maar veel eerder een
zingevingsprobleem. Volgens de bekende
Vlaamse psychiaters Dirk de Wachter, Damiaan
Denys en Paul Verhaeghe is er een
zingevingscrisis gaande. Velen hebben zich
bevrijd van de beperkende en rigide structuren
van de religie, maar dit heeft een gat
achtergelaten van doelloosheid en eenzaamheid.
Het gedicht ‘God missen’, vertaald door Ellen
Deckwitz, verwoordt dit op een mooie manier.

Het christelijk geloof en haar bronnen kunnen
nieuwe perspectieven bieden. In een samenleving
waarin vooral het succes van het ‘ik’ centraal
staat, vinden we in de christelijke traditie
verhalen van samen, van verbinding en
ontmoeting. Daar is taal te vinden die
verlieservaringen niet wegpoetst maar woorden
geeft en ook ruimte biedt op momenten dat er
even geen woorden zijn.

Kernpunt van Tabitha is ‘bottom-up theologie”:
beginnen bij de verhalen en leefwereld van de
ander. Het kan als gelovige verleidelijk zijn om
jouw antwoorden en ervaringen als universeel te
presenteren.

De voorstelling begint om 15.00 uur en vindt
plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in
Lekkerkerk. De toegang is vrij. Na afloop is er een
open schaalcollecte.

Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoon
0180-662721 of 06-54392483. Informatie over de
voorstelling kunt u ook nalezen op: www.pkn-
lekkerkerk.nl/onzegemeente/vvp

De bloemen van zondag 19
februari zijn voor dhr. Van den Dool na
ziekenhuisopname. De tweede bos is voor de
dhr. en mevr. Wagemakers.

Collecten

De collecte voor de slachtoffers van de
aardbeving heeft € 966,25 opgebracht.
De ZWO heeft nog € 1500,- overgemaakt.

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift
in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te
maken. Bij voorbaat bedankt.
Collectedoelen 19 februari:

1ste Leger des Heils

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Leger
des Heils werk overmaken op rek.nr.
NL10RABO0333800737

Of scan de QR-code voor collecte 1

2de Instandhouding kerkgebouw
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v.
Kerkgebouw overmaken op rek.nr.
NL63RAB0O0333800656

Of scan de QR-code voor collecte 2

De diaconie.

Voedselbank
Het product voor februari is wasmiddel.

U kunt de producten weer in de kerk
inleveren.

Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh.
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt.
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